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Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren
voor donderdag 13 juni bij

Gerrie Roorda (roordagerrie@yahoo.com)

Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de redactie
de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft.

2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de aangeleverde kopij.

3. De redactie behoudt zich het recht voor om de
toegezonden kopij aan te passen met behoud van
de strekking van het geschrevene.

4. Ook behoudt de redactie zich het recht voor
aangeleverde kopij niet te plaatsen als deze
kwetsend of grievend is of kan zijn. De inzender zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.

5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd,
tenzij de naam bij de redactie bekend is. Dit
wordt dan ook als zodanig bij het artikel gemeld.

6. Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail in
de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’, dat wil
zeggen zonder opmaak. Met de hand geschreven
of getypte teksten vanmeer dan 200 woorden
worden geweigerd, tenzij er steekhoudende
redenen voor geschreven aanlevering zijn.

De Nijs Beetste
r online

op www.nijbeets.info

Colofon

Redactie
Martien Ariaans
Kanaelwei Noard 1
T: 06-20292237
E: martienariaans@hotmail.com

Gerrie Roorda:
Doarpsstrjitte 11
T: 06-25050652
Email: roordagerrie@yahoo.com

Advertenties:
Franke Kooijker
De Greide 21, 9203 EW Drachten
T: :06 1038 6926
E: frankekooijker@gmail.com

Bezorging coördinator:
Jan de Kleine
T: 06-51592248

Druk: Donkel & Donkel, Drachten

Oplage: 740 stuks
Abonnementen buiten Nij Beets
€ 35,- per jaar
IBAN: NL11 RABO 03 07 50 34 37

Medewerkers:
Sietske Dijkstra,
Bart Ledegang
Aukje Kinderman,
Joyce Gelling,

Vormgeving/opmaak:
Nummer 29 / Oege Kooijker
E: nummer29@gmail.com
T: 06-15682764

Bij de omslagfoto: een lintje krijg je niet iedere dag opgespeld…………..
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Voorwoord

Zoals wel vaker, schrijf ik het voorwoord op
het laatste moment. Soms door gebrek aan
inspiratie, soms komt het even niet uit,
maar wellicht vind ik het ook prettig om dit
soort dingen op het laatst te doen. In dit
geval is het zondagmiddag en is net alle
kopij ontvangen. Onder het genot van een
kop koffie, waarbij de ooievaars over het
land cirkelen waarop een boer bezig is het
gras binnen te halen, neem ik een kijkje in
alle mooie artikelen die in deze editie weer
de revue passeren.

Maar wat deze editie extra bijzonder
maakt, zijn niet zo zeer het verhaal over een
mooie hobby, of het kijkje achter de
schermen bij de organisatie van het
dorpsfeest, maar te meer dat dit de eerste
editie is waarbij een van de auteurs
recentelijk het de koning heeft behaagd…
Sietske, namens de gehele redactie enorm
gefeliciteerd met deze meer dan verdiende
eer en wij zijn er trots op dat je onderdeel
van het team bent, waarbij je niet alleen

mooie verhalen beschrijft, maar ook vaak
met nieuwe ideeën komt. Veel dank
daarvoor.

Het is ook te merken dat de zomer weer in
aantocht is en er weer heel veel initiatieven
zijn voor activiteiten in het dorp: het
stratenvolleybaltoernooi, beach volleybal,
jeu de boules, het dorpsfeest, etc. Iedere
maand opnieuw blijf ik mij verbazen over
wat er allemaal wordt georganiseerd. Dat
doet mijn staart gaan kwispelen. Voor
degene die dat een vreemde opmerking
vinden, dat begrijp ik en als antwoord stel
ik voor op internet te zoeken op
kwispelgoud.

Ik wens een ieder veel leesplezier en hoop
jullie te zien op een van de diverse
activiteiten.

Martien Ariaans

stratenvolleybaltoernooi

8 juni

Zaterdag 8 juni is het weer tijd voor het
jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi.
Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan
vanwege te weinig aanmeldingen. Dit jaar
hopen we dat we weer los kunnen.
Meld je daarom aanmet je team voor 1 juni
bij stratenvolleybal@gmail.com.

Een team bestaat uit minimaal zes
personen, waarvanminimaal twee
vrouwen. De minimumleeftijd is 16 jaar.

Dus ronsel je buren, benader je vrienden enmeld je aan !!!!!!
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Verkoop van:
Diervoeders, stro en hooi, gas en aardappelen

Openingstĳden:
Di t/m Do van 17.00 tot 20.00 uur
Vrĳdag van 13.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

Prikkewei 57 | Nĳ Beets | 06 407 208 84

autobedrĳf

Badweg 54 - 8401 BL Gorredĳk - Tel.: 0513 - 46 19 52

www.autobedrĳfkroes.nl

Verhuur van:

BBQ, grote koeken pan,
Easy-up tenten,
Lounge (terras) heater,
Bier en statafels,
Muziek installa�e.

www.bbqverhuurnijbeets.nl
0512 462080 / 06 342 051 49
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SERIE: Hobby’s in Nij Beets

Hoe een Messerschmitt en een Heinkel bij Alle Buursma in Nij

Beets terechtkomen.

Door Sietske Dijkstra Postma

Hoeveel inwoners uit Nij Beets hebben een bijzondere hobby en hoeveel tijd wordt er
gemiddeld aan besteed? Heeft een hobby ook wel eens geleid tot werk? Gaan hobby’s ook
over van ouder op kind? De komende maanden gaan we op zoek naar de verhalen achter
deze hobby’s en hopen we erachter te komen hoeveel verborgen talenten er in ons dorp
aanwezig zijn.

Ook deze keer kreeg
ik via een vrijwilliger
bij NL Doet een tip.
Er zou in de loods
van Harm Tolsma
een familielid van
Harm bezig zijn met
het restaureren van
eenmooie auto. Via
via kwam ik erachter
dat het ging om Alle
Buursma. Daar
auto’s altijd mijn
belangstelling
hebben werd ik
direct getriggerd.
Een afspraak was
snel gemaakt en op
eenmaandag-
ochtend trok ik naar
de loods aan de
Prikkewei. Voor we
de auto gingen
bekijken moesten
we eerst even
koffiedrinken in de
kantine. Dat was eenmooi moment om
verder kennis te makenmet Alle en Oedske
Buursma. Broers en zussen van Oedske
wonen allemaal in Nij Beets. Alle en Oedske
hebben jaren de autoshopWassenaar in
Heerenveen gerund. Eerst was Alle
werknemer maar uiteindelijk heeft hij het
bedrijf overgeno-men. Prachtige verhalen
komen voorbij, veel heeft hij meegemaakt.

Ook Oedske was
werkzaam in het
bedrijf, waar zij de
boekhouding deed.
Speciaal voor het
bedrijf zijn ze van
Beetsterzwaag naar
Nieuwe Horne
verhuisd. Zo waren
zij dichter bij hun
werk. “En koe ik dêr
jûns ek noch is even
hinnegean,” zegt
Alle. Naast de
verkoop van auto-
onderdelen hadden
ze ook een garage
waar apk-keuringen
werden verricht. Er is
ook menige trekhaak
geplaatst. Toen kon
dat nog vrij
eenvoudig, vertelt
Alle, nu moet eerst
de trekhaak
ingelezen worden

door de computer, anders reageren de
lampen niet.

Stagiair
Op een dag vroeg een jongeman uit
Wolvega of hij stage mocht komen lopen.
Natuurlijk was dat geen probleem en
achteraf was dat een gouden greep. Deze
jongeman was heel bescheidenmaar wist

Alle Buursma in zijn Messerschmitt
(foto’s: Sietske Dijkstra).
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alles van auto’s en zo niet dan werd het
opgezocht. Hij kwam ineens in de garage
met de papieren voor apk-keurmeester. Alle
wist van niets, maar de opleiding had hij
even afgerond.
Vroeger mocht de stageperiode niet te lang
bij één baas gedaan worden, omdat het
goed was om ook bij een ander bedrijf
ervaring op te doen. Zo gezegd, zo gedaan.
De eigenaar van het andere bedrijf belde
Alle voor informatie. “Set dizze jonge mar
yn in hoek mei in auto wêr’t jimme neat
mei kinne,” antwoordde Alle. Natuurlijk
werd dit niet geloofd, maar Alle kreeg gelijk,
ze waren erg blij met deze stagiair. In de
vakantie bleef hij echter werken bij Alle en
Oedske. De rug van Alle werd in de loop der
jaren niet beter en uiteindelijk heeft de
stagiair het bedrijf overgenomen. Eerst
bleef Alle nog enkele dagen werkenmaar
uiteindelijk is ook dat gestopt.

Auto’s
Als klein jongetje woonde Alle in
Beetsterzwaag. Zijn overbuurman had een
Messerschmitt; een auto met een
tweetaktmotor. Zodra Alle dit geluid
hoorde, ging hij naar buiten om de auto te
bewonderen en na te staren. De liefde voor
deze auto was geboren. Iedereen, ook op
zijn werk, wist van deze belangstelling. Op
een zaterdagochtend vroeg zijn collega of
Alle de Telegraaf had gelezen, want er stond
er één te koop in de buurt van Haarlem. Er
werd gebeld voor een afspraak en de
volgende ochtend werd de koop gesloten. Zo
kwam deMesserschmitt Cabrio uit 1959
uiteindelijk in Nieuwe Horne terecht. Er
werd speciaal een stuk aan het hok
gebouwd om hem onderdak te geven.

Restauratie
Nadat ze uiteindelijk naar Nij Beets
verhuisden kwam de auto hier in hun hok
terecht. Toen Harm de loods aan de
Prikkewei kocht werd dat de nieuwe plek
voor de auto en werd er een start gemaakt
met de restauratie. De auto moest gaan
stralen. Daarbij kwam ook aan het licht dat
verschillende delen van de auto niet meer

zo goed waren. Er werden nieuwe stukken
ingelast. Alle werd hierbij geholpen door
zwager Harm, die machines had om het
plaatwerk te kunnen buigen en van
rondingen te voorzien. Uiteindelijk was hij
toe aan het spuitwerk. Toen Alle de auto
kocht was hij mintgroenmet witte
spatborden. De originele kleur was een
vreemde soort blauw. Alle heeft
geïnformeerd of de auto beslist in de oude
kleur gespoten moest wordenmaar hij was
vrij een kleur te kiezen. Uiteindelijk is het
een mooie gele kleur geworden.
Al het andere werk moest toen nog
gebeuren: de strips moesten worden
geschuurd en gepolijst, houten lijstwerk
gerestaureerd en het interieur moest
vernieuwd worden. In een speciaal gedeelte
van de loods kan ik hem eindelijk
bewonderen. Alleen het openen en het
plaatsnemen is al geweldig om te zien. De
kap wordt naar de zijkant geklapt. Alle gaat
zitten waarna hij het stoeltje met een
handel naar beneden en naar voren plaats.
Zo kan hij sturen en kan er iemand achter
hem plaatsnemen. Prachtig om te zien hoe
alles in zo’n kleine ruimte op zijn plek valt.
Schakelen is ook heel speciaal in deze auto.
De auto heeft vier versnellingenmaar om
achteruit te gaanmoet eerst de motor uit,
de sleutel verder worden ingedrukt en moet
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“t Kiemke 7Gorredijk 0513-460518

WWW.JOHANHOEN.NL

T:051246 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

T: 06 -129 72 330 E: info@krigel.nl I: krigel.nl / krigelnijbeets

voorendoorhetdorp

energieneutraal 2030
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hij opnieuwworden gestart. Pas dan kan de
auto met vier versnellingen achteruitrijden.
De auto is bijna rijklaar, alleen de kapmoet
nog worden geplaatst. Binnenkort is hij vast
wel te bewonderen als Alle trots door Nij
Beets rijdt.

Heinkel
Tijdens ons voorgesprek kwam Alle met een
kentekenbewijs op naam van J.H. Dijkstra.
Hij vroeg of het familie van Arjen was.
Uiteindelijk in de verte waarschijnlijk wel.
Deze Jetze woonde aan de Domela
Nieuwenhuisweg. Hij was een boer die
vroeger een Heinkel auto had. Zwager
Reinder had toentertijd deze auto van hem
gekocht, en zo kwam ook deze auto bij Alle
terecht. Op de zolder van de lood staat het
chassis, met de motor en de banden
ernaast. Dit is Alle’s volgende project. Er
moet nog veel gebeuren en er is al
belangstelling voor deze auto omdat hij uit
de eerste serie van Heinkel komt. Maar Alle
is heel beslist, deze auto blijft van hem. De
vraag die de hele tijd al bij mij speelt is de

volgende: hoe kan het dat een
vliegtuigbouwer auto’s is gaanmaken? Ik
krijg te horen dat de Duitsers na de oorlog
geen vliegtuigen meer mochten
bouwen.Om hun personeel aan het werk te
houden werd besloten auto’s te gaan
bouwen.

Hobby
Wat is het mooi om te zien hoe de beide
zwagers een gezamenlijke hobby hebben
waarin ze elkaar kunnen vinden.Want ook
Harm heeft een paar mooie auto’s in de
loods staan. Heerlijk in een verwarmd hok
knutselen en restaureren en zorgen dat
deze pareltjes behouden blijven. En goed te
zien hoe de auto’s én hun formaat
veranderd is in de loop der tijd. Het laat zien
dat we nu toch wel erg verwend zijn door
heel veel luxe in de autobranche.Maar het
echte vakwerk straalt nog steeds van deze
old�mers af. Ik denk dat het rijden in deze
auto’s daardoor een echte belevenis is!

De kledingbeurs was een succes

We hebbenmet ongeveer 35
vrijwilligers van woensdag t/m
zaterdag alles opgebouwd en weer
afgebroken. Geweldig dat er zoveel
helpen en zich inzetten. De inbreng
was dit jaar veel en mooi, ook veel
kinderkleren. Een goed inzamelpunt,
zo vlak bij de kinderopvang

Zaterdagochtend hebben we 18 gezinnen gehad van gemiddeld 4 á 5 personen. Dit is
minder dan vorige jaren. Misschien dat dit kwam omdat het in de ramadan viel.

’s Middags was er echter een grote opkomst, waarbij we voor een recordbedrag hebben
verkocht: €470. Dit zal besteed worden aan de zomerbonnen van de action voor de
gezinnen van de Voedselbank.
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Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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Diervoeders Nij Beets stopt

Martien en Carolien Piet stoppen met Diervoeders Nij Beets. Op 10 augustus sluiten ze
definitief de deuren. Met de BBQ-verhuur gaan ze nog wel door. “Maar in de kostbare tijd die
we nog hebben, willen we gaan genieten van onze kleinkinderen en de camping in
Bakkeveen.”

Ruim zeven jaar geleden
namenMartien en
Carolien de
dierenvoeding en
dierenbenodigdheden
over van buurman
Agrishop Tolsma. Die
sloot toen de deuren.
Veel houders van
kleinvee als schapen en
geiten en liefhebbers van
konijnen, katten en honden wisten hun weg
naar Diervoeders al snel te vinden. Maar
inmiddels gaan de jaren tellen en willen
Martien en Carolien niet meer gebonden
zijn aan de openingstijden van hún
Diervoeders. “Maar we hebben er wel lang
over nagedacht hoor,” verzekert Martien.

Lastiger
Het echtpaar wil de komende twee jaar
langzaam afbouwen richting hun
welverdiende pensioen. Carolien heeft haar
portie gezondheidsklachten wel gehad en
ook Martien kampt numet zijn knie. Fysiek
wordt het dus ook wel wat lastiger.
Bovendien lonken nieuwe hobby’s. Carolien:
“En we genieten ieder weekend op ons vaste
campingstekje in Bakkeveen. Straks kunnen
we daar vrijdag al naar toe.”

Zeven waardevolle jaren
Daarnaast hebbenMartien en Carolien ook
de clientèle kleiner zien worden. “Mensen
zijn gestopt met de dieren, maar ook het
voer is veel duurder geworden,” analyseert
Martien. Die heeft het al met al zeven
waardevolle jaren gevonden. “We hebben er
ontzettend veel plezier aan beleefd. Ik ook
op sociaal vlak. Van nature ben ik een
techneut maar ik merk dat ik sociaal
vaardiger ben geworden. Handiger in het

contact.” Carolien vult
hem aan: “Het is
allemaal gewoon heel
positief geweest.”

BBQ-verhuur blijft
Gelukkig blijven de
‘Pietjes’ wel de complete
BBQ-verhuur doen. “Dat
is iets wat we via het
internet allemaal

kunnen verzorgen,” aldus Martien. “Mensen
bestellen het, wij zetten het klaar en men
haalt het op. En het is gewoon heel leuk om
te doen,” voegt Carolien toe. Vorig jaar werd
bijna elk weekend wel wat verhuurd en ook
nu zijn de eerste barbecuesets inmiddels
alweer verhuurd.

Vervangende adresjes
Dan nog even terug naar Diervoeders Nij
Beets. Een logische gedachte: kan de zaak
misschien niet overgenomen worden?
“Daar hebben we nog niet aan gedacht,”
bekent Carolien. “Maar een gegadigde met
voldoende ruimte aan huis mag zich
natuurlijk altijd bij ons melden.” Daar zou
het dorp natuurlijk flink mee geholpen zijn.
Ondertussen blijven Martien en Carolien de
komendemaanden hun trouwe klanten
bedienen. In de avonduren hebben ze
bovendien druk naar vervangende adresjes
gezocht zodat elke klant straks zijn of haar
favoriete dierenbenodigdheden kan blijven
kopen.

En op 10 augustus wordt de opvallende
Diervoeders Nij Beets vlag aan de Prikkewei
dan definitief gestreken…
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Telefoon 0512 - 33 14 20  |  www.nijboeruitvaartzorg.nl

Henk Visser

Ik ben er
voor u.

Uitvaart-
verzorger
voor ‘De

Laatste Eer’
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Lintje voor Sietske Dijkstra:

“Dat iedereen het je zo gunt, dat is zo bijzonder”

Door Bart Ledegang

Een ‘vergadering’ over de bevaarbaarheid van het Alddjip bleek op 26 april de perfecte
dekmantel voor Burgemeester Bouwman om een nietsvermoedende Sietske Dijkstra te
overvallen met een Koninklijke onderscheiding. Na Geert Dijkstra en mevr. Piersma (2001), Jan
Machiela (2009) en Albert Althuis (2016) is zij bij ons weten de vierde Beetster deze 21e eeuw
met een lintje.

We spreken Sietske en Arjen
enkele dagen na de
onvergetelijke lintjesregen.
“We hebben het hele
weekend op een wolk
geleefd,” bijt Sietske meteen
het spits af. “Al die stralende
gezichten vergeet ik nooit
meer. En dat iedereen het je
zo gunt, dat is zo bijzonder.”
De bloemenvazen in huize
Dijkstra zijn inmiddels niet
meer aan de slepen.

Omni-vereniging
Wie had dat kunnen denken
toen de twee in 1972 elkaar
het ja-woord gaven en
weldra in Nij Beets
neerstreken. Na twaalf jaar
op de DN-wei gewoond te
hebben, wordt de woning
aan de Van der
Brugghenstrjitte betrokken.
“Ik zat al snel in de Omni-vereniging, de
gecombineerde sportvereniging met
korfbal, voetbal en later ook de
schietvereniging,” vertelt Sietske. “Ik werd
penningmeester en later ook bestuurslid
van toneelvereniging Kliuwend Omheech.”

Paniekaanvallen
Aan huis wordt de kapsalon geopend. En
dan blijkt de belangrijke rol van manlief.
“Arjen spoorde me altijd aan om dingen te
doen. Zoals de kapsalon beginnen. Ik vond
dat doodeng, kreeg er paniekaanvallen van.

Maar dan zei Arjen altijd:
“Als je het wilt, moet je het
doen!” En zo stimuleerde
hij me in alles.”

Bezig zijn
Mede door die niet-
aflatende steun waagt
Sietske zich met steeds
meer gemak aan functies
in de ondernemers-
vereniging en de
Sinterklaasintocht,
Stichting Amateurtoaniel
Fryslân, it Damshûs,
Iepenloftspullen,
dorpscoöperatie KRIGEL,
thema-avonden, het
Gebiedsfonds, de Nijs
Beetster, Buurtkracht en
Blom Bij Beets. Ommaar
wat te noemen. “Ik moet
bezig zijn,” licht Sietske
deze vrijwilligersdrift toe.

“Toen ik op mijn 60e stopte met de kapsalon
had ik energie genoeg omme nuttig te
maken. En ik vind organiseren gewoon heel
leuk. Waarbij je ook steeds weer nieuwe
mensen leert kennen.” Dat heel af en toe
karakters botsen, heeft ze op de koop toe
genomen.

Niet pluis
En dan is daar de dag van de landelijke
lintjesregen. En vinden Sietske en Arjen zich
terug op een vergadering over het Alddjip.
Het water is richting Piers Hiem

Sietske en Arjen Dijkstra
(Foto: Bart Ledegng).
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onbevaarbaar
geworden en de wil om
hier iets in te betekenen
is sterker dan de
opmerkingsgeest van
de twee rond diverse
vreemde zaken. Sietske:
“Ik zei ’s ochtends vroeg
nog: “Het zal je maar
gebeuren zo’n lintje.
Straks is de vergadering
nog nep.” Letterlijk!”
Dat medeplichtige
Ubbo de twee ineens
met de auto van huis
wil oppikken voor een
ritje van éénminuut
naar ’t Damshûs doet
de eerste wenkbrauwen fronzen.
Wethouder Durk Durksz komt via de oude
ingangmet het doorgaans gesloten hekje
de ontvangstruimte binnen. Er is iets niet
pluis.

Ontroerd
Maar de vergadering vertoont voorlopig alle
kenmerken van een normale bijeenkomst.
Totdat ineens de burgemeester met in zijn
kielzog de overige wethouders komt
binnenvallen. Direct gevolgd door kinderen,
kleinkinderen, vrienden en genodigden. “Ik
had niks in de gaten en dan zie je ineens al
die mensen binnen komen, dan is het net
alsof je in een droom zit,” vertelt Sietske. Ze
is ontroerd bij het zien van zoveel dierbaren.
Burgervader Bouwman, die in Opsterland
vier lintjes uit moet delen, steekt al gauw
van wal: “U bent altijd druk, opgewekt,
enthousiast en nauwgezet. En u hebt bij
alles een tomeloze inzet. Alles doet u met
passie en vastberadenheid.”

Welgemeende zoen
“Als voorbeeld voor heel veel mensen,”
wordt Sietske hierop bevorderd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Meteen weet ze
tot wie ze het woord moet richten. “Er is er
maar één die ik écht wil bedanken en dat is
mijn man Arjen.” Een welgemeende zoen
volgt. “Hij staat altijd achter me en vindt

het altijd fantastisch
wat ik doe. Maar ik ben
er wel ontzettend trots
op!”

Samen
Sietske dus een lintje.
Maarre… Arjens
vrijwilligersinzet mag
ook niet vergeten
worden. Had hij ook
niet een lintje moeten
hebben? “Nee hoor,
daar gaat het niet om,”
pareert Arjen meteen.
“Je doet het nooit
alleen, je doet het altijd
samen.” Zo is het. En

dus kan Sietske zich weer op de organisatie
van de Historische Turfdagen storten. Om
maar weer eens iets te noemen…

Sietske Dijkstra en Burgemeester Bouwman
(Foto: Bart Ledegng).

As skielk de dei de dei wer wurdt,
gewoan as alle dagen.
Elkenien syn sin wer hat en
nochris oan dy tinkt by flagen.
Dan gûle wy ús triennen droech
en misse wy dy noch alle dagen. 

Vogeltje Kooi-de Jong
Wy binne tankber foar alle stipe die’t wy fan in elts 

ûntfangen hawwe nei it ferstjerren fan myn leave frou, 
ús mem, skoanmem, beppe en oerbeppe. 

It hat ús goed dien. 

	 Pieter Kooi

		  Gerk en Trijnie
			   Gepke en Stef, Stan
			   Foka en Ruben, Dané
			   Kyara en Remco

		  Anna en Jan
			   Irene en Remco, Arianne
			   Arjan en Grytsje
			   Eric en Britt

		  Tjitske en Jan
			   Ilse 
			   Lieke

  Nij Beets, maaie 2024
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KRATJESFLESJESBLIKJES

FLESSENACTIE
Zaterdag 8 juni 2024

Spaar je statiegeld spullen op 
& wij komen het ophalen!

Niet thuis? Geen probleem! Leg het zichtbaar bij
de voordeur en wij nemen het graag mee. 

Doe mee en laat jouw kleine bijdrage voor de
vereniging een groot verschil maken! 



De Nijs Beetster 19-9 17

Expositie Holy Manifesto in Doarpstsjerke

Zondag 28 april jl. werd de kunstmanifes-
tatie Holy Manifesto in Doarpstsjerke
geopend. Holy Manifesto is een expositie
van drie kunstenaars en jeugd uit Nij Beets.
Sindsdien ziet het kerkgebouw er anders uit
dan anders. Kunstwerken – allemaal met
een heel eigen verhaal – bepalen nu de
sfeer. De jeugd uit Nij Beets heeft er voor
gezorgd dat alles met alles verbonden is in
de kerk. Voor de kerkgangers was het die
eerste zondagochtend een bijzondere
verrassing. Om in de kerkbank te komen,
moest men over veel draadjes heen. Met

andere
woorden,
hilarische
ochtend-
gymna-
stiek. Toen
men
éénmaal
zat,

ontrolde zich een bijzondere dienst met
koorzang van de Mnnnzvrngng, een preek

over duiven en vrede van Ds. Dirk Sierd de
Vries en een optreden van Adri de Boer.
Bijzonder en inspirerend. Stof tot praten en
dat deden de bezoekers met koffie en gebak.

Holy Manifesto blijft in de Doarpstsjerke tot
en met het Fredesfestival op tweede pink-
sterdag 20mei. Wie de tentoonstelling live
wil zien vindt een open kerk op de zaterdag
middagen van 13.00 uur tot 17.00 uur en op
de zondagen vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur.
Ook op Hemelvaartsdag is de kerk open.
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De Thuistribune: woensdag 22 mei in zorgboerderij De Ripen in

Nijbeets | 20.30 uur

Als we naar onszelf kijken, zien we een vat vol
tegenstrijdigheden. Kijken we naar de ander,
dan zien we vaak maar één ding.

Illuster Figuur RaymondMuller merkt dat in
zijn dagelijks leven volop.Want als acteur en
schrijver behoort hij volgens sommigen tot de
‘linkse elite’, maar daar tegenover staat dat hij fanatiek supporter is van voetbalclub
Cambuur. Het zijn twee werelden die elkaar niet begrijpen. Raymond probeert de
verschillende groepen uit alle macht met elkaar te verbinden, want in hemzelf is dat
immers prima gelukt. Tenminste, dat wil hij zelf graag geloven.

Theatercollectief Illustere Figuren speelt De Thuistribune, een muzikale voorstelling over
bier, tutu’s en andere vooroordelen. Een voorstelling over de kloof tussen verschillende
groepen in de maatschappij, loopgraafdiscussies, opgetrokkenmuren, dichte deuren.
Maar vooral ook een voorstelling over onvoorwaardelijke vriendschap en de
meerstemmigheid in jezelf en in de ander.

Ga voor meer informatie en tickets naar illusterefiguren.nl/shows/de-thuistribune/
foto: Lucas Kemper

Zwembadseizoen start met verkoop |

van abonnementen

Dit is de eerste stap dit jaar naar hopelijk een mooi zwemseizoenmet de verkoop van
zwemabonnementen. Opmaandag 13 en dinsdag 14 mei van 19:00 tot 20:00 zitten we bij
de kassa klaar om u in te schrijven voor een abonnement.

Hieronder treft u de prijzen aan voor 2024. U kunt per bank betalen op rekeningnummer
NL16RABO0306457784 of graag gepast.

2024 voorverkoop
Kinderen vanaf 3 t/m 15 jaar € 3,50
Vanaf 16 jaar € 4,00
Avond t/m 15 jaar € 1,25
Avond vanaf 16 jaar € 1,75
10 badenkaarten alle leeftijden € 35,00
Abonnement t/m 15 jaar € 40,00 € 36,00
Abonnement vanaf 16 jaar € 48,00 € 45,00
Gezinskaart ouders € 85,00 € 80,00
Kinderen € 9,00 € 8,00
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Dorpsagenda Maart

Za 18 mei Opening vaarseizoen.

Za 18 mei Kunstmanifestatie Holy Manifesto in de Doapstsjerke 13.00-17.00 uur

Zo 19 mei Kunstmanifestatie Holy Manifesto in de Doarpstsjerke 9.30-17.00 uur

Ma 20mei Fredesfestival 12.00 uur
Deelmaaltijd 14.00 uur
Optredens totdat het donker wordt

Di 21 mei Koffie-uurtje in de Rank. Opgave niet nodig. Bel indien nodig gastvrouw
Froukje Bosma (461537) of Mattie van Houten (461559) voor vervoer.

10.00-11.00 uur
Wo 22 mei De Thuistribune in zorgboerderij De Ripen.

Zie ook elders in deze Nijsbeetster. 20.30 uur

Za 25 mei Jubileum Gemalenwandeltocht (7-15-23 km).

Za 1 juni Open dag bij Zorgboerderij De Ripen; een kijkje 11.00-16.00 uur
in de keuken van een zorgboerderij.

Di 4 juni Koffie-uurtje in de Rank. Opgave niet nodig. Bel indien
nodig gastvrouw Grietje Kooyker (461652) voor vervoer 10.00-11.00 uur

Wo 5 juni Warmtemaaltijd in het Trefpunt. Neem eigen bord en bestek mee.
Kosten: € 3,00. Opgave via warmtemaaltijdennijbeets@gmail.com of
0654985156 (mag ook via app). inloop 17.15 eten 17.30

Za 8 juni Flessenactie voor de gymnastiekvereniging Kracht& Vriendschap Nij Beets.

Za 8 juni Stratenvolleybaltoernooi. 13.00 uur

Di 18 juni Koffie-uurtje in de Rank. Opgave niet nodig. Bel indien nodig gastheer of -
vrouw Bouke of Anneke de Jong (461616) voor vervoer. 10.00-11.00 uur

Za 29 juni Beachvolleybaltoernooi en slot seizoen Blue Boys.
Zie ook elders in deze Nijsbeetster.

Di 2 juli Koffie-uurtje in de Rank. Opgave niet nodig. Bel indien nodig gastvrouw
Janna Bouma (461458) voor vervoer. 10.00-11.00 uur

Ma 26 t/m vr 30 aug Spelweek

Kijk voor bijzonderheden elders in deze Nijs Beetster
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Jeu de boules

Wisten jullie dat er al sinds 1998 een jeu
de boulesbaan is in Nij Beets? En dat deze
baan voor iedereen gratis toegankelijk is?
Deze mooie jeu des boulesbaan ligt
achter de parkeerplaats bij de
sportkantine.

Eigenlijk hoor je volgens de kenners
petanque te zeggen. En in de Leeuwarder
Courant stond eind april dat het niet een
spel is, maar een sport. De meningen
hierover zijn verdeeld, maar het is zeker
een ontspannend en gezellig tijdverdrijf
voor jong en oud. Op zondagmiddag om
15.00 uur is er meestal een vaste ploeg
aanwezig. Zij zijn dan aan het pointeren
en tireren en als het spannend wordt,
komt er soms zelfs een meetlint aan te
pas. Lijkt het je leuk om eens mee te
spelen, dan ben je meer dan welkom. En
natuurlijk kun je ook gewoon komen
kijken. Er staan twee bankjes langs de
baan. Misschien vinden jullie het leuker

ommet een eigen groepje op een ander
moment in de week te spelen. Is ook prima.

Willen jullie het een keer proberen en hebben
jullie geenmetalen ballen, neem dan contact
op met Pieter Nauta. Pieter of één van de
andere zondagmiddagspelers willen ook wel
een keer aanwezig zijn om uitleg te geven
over de regels van het spel. De spelregels
kunnen jullie natuurlijk zelf ook op internet
vinden. Lekker in de buitenlucht bezig zijn en
een stukje gezelligheid staat voorop!

Hallo Beetsters!
Ook voor dit jaar is de organisatie van de Spelweek Nij Beets alweer druk bezig met
de voorbereidingen. Ondanks dat het thema nog even geheim blijft, hopen wij ook
dit jaar weer op een groot succes. Dit lukt echter niet zonder de kinderen van Nij
Beets van de groepen 4 tot en met 8. De spelweek is dit jaar van 26 tot en met 30
augustus. Lijkt het jou leuk om hieraanmee te doen? Geef je dan snel op door
onderstaande informatie te mailen naar spelweeknijbeets@hotmail.com.

Tot dan!

Groeten, Spelweek organisatie
Marije, Isabella, Jasper, Jeroen, Ilse en Lotte
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Vrede is een werkwoord

It fredesfestival is op syk nei ferbyning en frede, mar dat freget mear as allinne prate
en oproppe ta frede. Frede is in werkwurd. En wy moatte it meielkoar dwaan.

Door Sietske Dijkstra Postma

In de vorige editie van de Nijsbeetster stond
het programma van ‘It Fredesfestival’. Vanaf
vrijdag 26 april tot en met
pinkstermaandag zijn er veel activiteiten in
en om de kerk. Van workshops,
kunstmanifestaties, vrouwenkoor, filosofen,
bijzondere kerkdiensten tot samen eten, er
staat van alles op het programma.
Verbinding tussen kerk en dorp staat in dit
festival centraal.

Ommeer te weten te komen over deze
bijzondere viering ben ik uitgenodigd bij
dominee de Vries. Samenmet
medeorganisator Anja van Vliet nemen we
plaats in de knusse, gezellige werkkamer
van Dirk Sierd, die sinds een jaar dominee in
Nij Beets is. Mijn vraag luidt dan ook: hoe
zijn jullie gekomen tot dit bijzondere
festival? Dirk Sierd geeft aan dat er twee
dingen samenkwamen. “Ik ben nu één jaar
verbonden aan deze kerk. Ik had het idee,
omdat deze kerk de Doarpstsjerke heet, om
de drempel tussen dorp en kerk zo laag
mogelijk te houden. Dit is best een
uitdaging omdat, historisch bekeken, het
twee verschillende werelden zijn.”
Tussen de kerk en het dorp ligt een mooie
tuin, de pastorietuin. Dit is een neutraal
gebied.
Hij liep al langer met het idee rond hier iets
mee te doen. Mede door het feit dat hij en
zijn gezin heel dankbaar zijn voor het mooie
huis dat zij mogen bewonen, wilde hij
graag iets terug doen voor de gemeenschap.
Hij zou het mooi vinden dat de tuin
opengesteld en gedeeld kon wordenmet
het dorp.

Aanslag 7 oktober
Los hiervan kwam op 7 oktober de aanslag

van Hamas op Israël. Dit raakte de kerk
omdat de staat Israël een aparte waarde
heeft. Hierover werd in de kerk gesproken
en niet alleen in de kerk want het raakte
iedereen. Men wilde hier iets mee doen. In
dit proces viel de naam van Sikke Marinus,
die veel heeft gedaan op dit gebied. Zo
kwam Dirk Sierd op het idee: “ik neem
contact op met Sikke om hierover van
gedachten te wisselen.” Dit werd een heel
mooi gesprek, waar ook uit naar voren
kwam dat je er op verschillende manieren
tegenaan kunt kijken. Je wordt eigenlijk
gedwongen positie in te nemen, en dat wil
niemand, maar wat wel naar voren kwam
was dat men over vrede wilde praten. En
niet op de manier van: we gooien er een
dikke laag vredeszand overheen en dan is
het klaar. Nee, met het uitroepen van dat je
allemaal vrede wilt, kom je niet verder.
Vrede is moeilijk, het is ook een werkwoord.
Van het één kwam het ander. We willen het
over vrede hebbenmaar niet alleen over de
staat Israël. Er zijn meerdere haarden in de
wereld waar geen vrede heerst. Je hebt veel
oorlogsgebiedenmaar ook gebieden waar
heelheid ontbreekt. In het Hebreeuws
gebruikt men het woord Shalom. Dat wordt
vaak vertaalt in vrede maar het betekent
eigenlijk heelheid. Iets wat gebroken wordt
moet geheeld worden. Hier zou in de wereld
zeker meer aandacht voor mogen zijn. Als
kerkgemeenschap hebben we nagedacht
over hoe we hier een bijdrage aan konden
leveren door het woord vrede en heelheid
het dorp in te helpen.We willen dit niet op
eenmakkelijke manier doenmaar er de tijd
voor nemen. En dus gaat het een hele dag
en de zondag over vrede. Niet alleen dat het
een vrolijk muziekfeest is, wat het overigens
ook is, maar er zijn ook sprekers en er is
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theater. Het gaat er echt om het begrip
vrede meer diepgang te geven. “Nij Beets is
een dorp dat openstaat voor iedereen. Veel
wordt er met elkaar opgepakt”, vertelt Anja.
Daardoor past Dirk Sierd zo goed in dit
gegeven. Hij wil verbinden en voelt zich
daardoor heel erg thuis in het dorp en ook
in de groep die dit festival organiseert.

Festival
Niet alleen Sikke en Hammie Marinus
waren hierbij betrokken; besloten werd om
de groep verder uit te breiden. Toen viel de
naam van Sipke Veltman, iemand die zich
ook bezighoudt met
de vredesbeweging.
Later is Anja van
Vliet erbij gekomen.
Met elkaar zijn ze
eenmooie
vredeswerkgroep,
die met behulp van
de kerk een
blijvende groep kan
vormen. Door geen
partij te kiezen
komt er meer
vrijheid van denken
en handelen. Vrede
is zo’n moeilijk
proces. Men wil niet
polariseren. Dit
conflict is zo
moeilijk te
bevatten. Anja geeft
aan dat het begrip
vrede voor haarzelf
ook moeilijk is. Ze
ziet het voor
zichzelf het liefst
dichter bij huis. Om in kleine kring in vrede
te leven en daar naar te handelen is het
enige wat zij zelf kan doen. Op het grote
gebeuren heeft ze geen grip ook. “Kijk naar
je eigen gedrag en wat doe jij zelf?We
oordelen zo makkelijk, we zitten zo snel in
een strijd en gaan verdedigen of aanvallen,
dat is zo dicht bij onszelf.” Ook dit kan een
mens bezighouden. De grote dingen zijn de

aanleiding om het te agenderen en het
fredesfestival is als dag en plek hier in het
dorp eenmanier om er iets aan te doen. Dat
is het enige dat wij voor elkaar kunnen
betekenen. Een moment van zelfreflectie. De
organisatie hoopt dat mensen hierdoor na
gaan denken over vrede en harmonie, in de
hoop dat het hen helpt in gesprekkenmet
de medemens. Want, vertelt Dirk Sierd: “het
gaat niet weg, deze conflicten blijven er
komen en we willen mensen in deze dagen
handvatten geven er mee om te gaan en
open te blijven staan voor elkaars
meningen”.

Op de foto vnlr: Dirk Sierd de Vries, Sikke Marinus,
Anja van Vliet, Hammie Marinus, Sipke Veltman.
Foto: Sietske Dijkstra
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BLUE BOYS GAF

OVERWINNING

UIT HANDEN

Nij Beets: 20-4-2024.
Blue Boys speelde vandaag tegen hekken-
sluiter RKVV Bakhuizen. De thuisploeg
schoot uit de startblokken op jacht naar een
snelle openingstreffer. Al vroeg in de
wedstrijd zag spits Oebele Spriensma een
opgelegde kans liggen. In de 11eminuut
verzilverde good old Merijn Zomers een
assist van Minne Dekker, die na veel
blessureleed zijn comeback vierde in de
hoofdmacht. Daarop volgde een tegen-
aanval van Bakhuizen, die keeper Eise
Tolsmamet veel moeite stopte. Na een
kwartier liet Jeroen Kootstra al de tweede
treffer aantekenen, 2-0. Blue Boys kreeg de
smaak te pakken, maar tegen de

verhouding in scoorde Bakhuizen de
aansluitende treffer, 2-1. Dit was tevens de
ruststand. Na de thee speelde Bakhuizen
alles op de aanval om de achterstand zo snel
mogelijk weg te werken. Nadat de jacht van
Bakhuizen op de gelijkmaker was
weggeëbd, verzond Lars v.d. Wolf een
haarscherpe steekpass op Minne Dekker,
die Blue Boys op een 3-1 voorsprong bracht.
Blue Boys speelde nu alles op de aanval om
de wedstrijd snel te beslissen, maar tegen
ieders verwachting scoorde Bakhuizen uit
een doorbraak 3-2. Vijf minuten later lag de
aansluitende treffer in het netje, 3-3. Hoe
was het mogelijk? Tot overmaat van ramp
scoorde Bakhuizen in de 72steminuut de
winnende treffer, 3-4. In het resterende
kwartier en een rommelige periode wist de
thuisploeg geen gelijkmaker of winnende
treffer meer binnen te schieten. De
eindstand bleef 3-4 en de Gaasterlanders
keerden huiswaarts met de overwinning.
Desondanks staat Blue Boys nog steeds op
de negende plaats.

Blue Boys

Blue Boys en Beach Beets slaan de handen
dit jaar ineen.Wij gaan op zaterdagmiddag
29 juni een spetterend beachvolleybal
toernooi organiseren en het slot van het
seizoen van Blue Boys. ’s Avonds sluiten we
gezamenlijk af met een barbecue enmuziek
van DJ Jeroen van der Meer. Tijdens het
beachvolleybaltoernooi ’s middags
organiseert de activiteitencommissie van
Blue Boys het Rad Van Fortuin, is er een
foodtruck en zijn er andere sportieve
activiteiten. Hier kan iedereen aan
meedoen. Kortom: een prachtige
samenwerking waar we jullie allemaal
verwachten. Geef je voor 15 juni op voor het
beachvolleybaltoernooi en/ of de barbecue
en feestavond.

Er wordt bij het beachvolleybaltoernooi
gespeeld in een a-poule en een b-poule. In
de a-poule speel je met drie spelers,

waarvan in ieder geval één speler een vrouw
moet zijn. Je speelt hier volgens de
beachvolleybalregels. In de b-poule speel je
met vier spelers, waarvan in ieder geval één
speler een vrouwmoet zijn. In deze poule
gelden de zaalvolleybalregels. Jullie kunnen
de teams opgeven bij Pieter Nauta. Dit kan
via de mail pj.nauta@ziggo.nl of whatsapp
(06) 20813884. Vermeld hierbij de naam van
het team, de namen van de spelers, in welke
poule je wilt spelen en de contactpersoon.
Per team kost het €15,-. Willen jullie ook
meedoenmet de barbecue en de gezellige
avond, geef dan graag het aantal spelers die
meedoen door bij de opgave. De kosten voor
de barbecue- en muziekavond zijn €15,- per
persoon.Willen jullie alleen meedoenmet
de barbecue en de gezellige avond, geef dit
dan door bij de activiteitencommissie van
Blue Boys Cobi, Jeroen, Klaas ofWillem.

Beachvolleybal en slot voetbalseizoen, 29 juni 2024
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Femmes Vocales met verassend zomeravondconcert

Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 8 juni een
zomeravondconcert in deWitte Kerk in Hemrik. Het koor laat in dit concert een grote
variëteit aan stijlen horen. Zij brengen twee grotere werken ten gehore: de swingende
Little Jazz Mass van Bob Chilcott en het hilarische en ontroerende Sketchbook ofWomen
van Thomas Pitfield. Daarnaast zingt het koor een aantal losse werken van onder andere
Anton Bruckner en Elaine Hagenberg.
Het koor staat al sinds de oprichting van ‘De Femmes’ onder leiding van Claartje van
Dokkum, die met haar bevlogen directie garant staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij
vertelt ook iets over de achtergrond van de gezongen werken. Professioneel pianist Rudi
Kaldenberg zorgt met zijn virtuoze spel voor de begeleiding.

Het concert begint om 20.00 uur. Entree: € 12,50. Jeugd tot 18 jaar € 7,50.
Wilt u zeker zijn van een plek, reserveer dan via femmesvocales.reservering@gmail.com.
Meer informatie: 06-22055397.

Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer
‘Ars Musica’. Voor meer informatie over koor en dirigent, zie: www.arsmusica.nu en kies
onder ‘aanbod’ voor ‘koor’.
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‘Leven en laten leven’ in voormalig schoolgebouw De Jasker

Per eind december vorig jaar nam de eerste van de huidige vijf bewoners haar intrek in een
klaslokaal van OBS De Jasker. Micky (45) vertelt hier samenmet haar buurman Gerard (35)
over hun leven als ‘antikraker’ en hoe deze manier van wonen een win-winoplossing is voor
henzelf en het schoolgebouw aan de Van der Brugghenstrjitte 9 in Nij Beets.

Door Aukje Kinderman

Antikraak om kraken
te voorkomen
Het is je misschien al
opgevallen dat – na
het fuseren van beide
basisscholen in ons
dorp – het plein en de
klaslokalen van De
Jasker niet volkomen
leeg en verlaten zijn.
En dat is ook de
bedoeling. Het voor-
malige schoolgebouw
valt nu onder beheer
van Carex, een organi-
satie die leegstand
helpt voorkomen door
tijdelijke en betaalbare
woonruimte beschikbaar te stellen aan wie
dat nodig heeft. Dit wordt ook wel antikraak
genoemd. Het biedt enerzijds een oplossing
voor het maatschappelijke probleem van
woningnood en anderzijds voorkomt het
dat zogenaamde krakers het gebouw gaan
bezetten en/of er vernielingen worden
gepleegd.

Micky laat mij tijdens een rondleiding zien
hoe er een gezamenlijke kookgelegenheid,
wasruimte en sanitair is gecreëerd om het
schoolgebouw bewoonbaar te maken voor
de twee mannen en drie vrouwen die er nu
elk een eigen klaslokaal als slaap- en woon-
kamer hebben. Op de bovenverdieping, wat
voorheen de bibliotheek was, hangt een
dartbord waar Micky en Gerard af en toe
samen een pijltje gooien. Micky: “We
hebben elk ons eigen leefstijl en leefritme,

waardoor we elkaar
bijna nooit in de weg
zitten bij het koken of
douchen”. Uiteraard
vraagt het ook
rekening houdenmet
elkaar en maak je het
jezelf een stuk
gemakkelijker door
ervoor te kiezen om je
niet aan een ander te
ergeren. “Het is hier
leven en laten leven”,
aldus Gerard, die met
trots laat zien hoe hij
het aangelegde
moestuintje van De
Jasker in gebruik

heeft genomen en ingezaaid met onder
andere bieten, wortelen en pompoen.

Hoe Australië bij toeval ook een gedeelde
ervaring bleek
Het is verrassend hoe klein de wereld soms
kan zijn. Na hun kennismaking ontdekten
Micky en Gerard dat ze niet alleen hun
huidige leefomgeving delen. Beiden zijn ze
als twintigers naar Australië vertrokken om
er te gaan wonen en werken. Ze blijken er
zelfs tegelijkertijd en op korte afstand van
elkaar te hebben gewoond. Terwijl ze elkaar
destijds nog niet kenden. Micky heeft er
uiteindelijk 13 jaar gewoond en gewerkt als
Social Worker bij de Kinderbescherming.
Helaas moest Gerard, die onder andere in
Australië kluste voor The Flying Doctors, na
afloop van zijn 2-jarig visum terug naar
Nederland. Het bedrijf dat in het vervolg

Micky en Gerard (Foto: Aukje Kinderman).
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garant voor hem zou staan, trok zich op het
laatste moment terug. Na hun terugkeer
naar Nederland was voor zowel Gerard als
voor Micky de mogelijkheid van antikraak
wonen een welkome oplossing. Want via de
woningbouwvereniging zou het nog jaren
duren om in aanmerking te komen voor een
huurwoning en bij
familie wonen is ook
niet heel ideaal als
het langer is dan
voor een paar
weken.

“Ik ben deze leefstijl
eigenlijk wel gewend
en zou ook niet meer
anders willen”, aldus
Micky. “In Australië is
het heel normaal om
je huis met anderen te delen als je meer dan
één slaapkamer hebt”. De laatste 2,5 jaar in
Australië woonde ze echter in een grote bus,
waar ruimte was voor 22 passagierszit-
tingen. Bovendien is Micky nooit echt
honkvast geweest, want vanaf haar
kindertijd is ze meerdere keren verhuisd
binnen Nederland, van Zuid-Holland tot aan
Friesland. Micky kán zichzelf ook niet eens
inschrijven bij een woningbouwvereniging
om in aanmerking te komen voor een eigen
huurwoning. Een paar jaar terug heeft ze
haar Nederlandse nationaliteit, zonder dat
ze zich op dat moment bewust was van de
consequenties, verruild voor de Austra-
lische. Er loopt nu een optieprocedure om
haar Nederlanderschap terug te krijgen.
Inmiddels heeft ze wel een verblijfsver-
gunning gekregen enmag ze hier weer
werken, wat ze momenteel doet in Joure als
office supporter.

Gerard: “Sommige mensen denken dat we
hier maar wat omhangen zonder werk.
Maar ik werk vijftig uur in de week als
vrachtwagenchauffeur”. Hoewel hij het
soms wel lastig vindt omgaanmet de
onzekerheid over hoe lang hij ergens mag
blijven wonen, heeft het hebben van relatief
lage woonlasten ook voordelen. In de

afgelopen jaren heeft Gerard in meerdere
antikraakwoningen via Carex in Friesland
gewoond. Hierdoor kon hij sparen voor zijn
geliefde racemotoren; een ‘superbike’
waarmee hij deelneemt aan de races in
Assen, Zandvoort en Croix (Frankrijk), een
‘classic’ waarmee hij onder andere

demowedstrijden in
Drachten rijdt en
een ‘pitbike’
waarmee hij een
aantal kartbanen
aandoet.

Het motto ‘Leven en
laten leven’ is helaas
nog niet van
iedereen
Voor enkele
jongeren blijkt het

nog lastig om de privacy van de bewoners in
het schoolgebouw te respecteren.
Regelmatig is het voorgekomen dat er op de
ramen gebonsd werd, zelfs terwijl iemand
in zijn of haar woonkamer zat. Enkele
weken terug heeft Micky de politie moeten
inschakelen omdat er doelgericht een
voetbal tegen haar raamwerd getrapt. Er zit
nu een scheur in. Micky vertelt met
gemengde gevoelens: “Ik ben vanuit mijn
contract met Carex verplicht om aangifte te
doen omdat wij hier immers onder andere
juist wonen om vernieling tegen te gaan.
Vanuit mijn ervaring als jongerenwerker
weet ik aan de andere kant dat in aanraking
komenmet justitie hele vervelende
gevolgen kan hebben voor de rest van je
leven en daarom zou ik dat liever niet
hoeven doen.”

Ik sluit daarom dit schrijven graag af met de
oproep: zullen we er met elkaar voor zorgen
dat dit in de toekomst niet meer nodig is?!?

Het moestuintje (Foto: Aukje Kinderman).
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Bedankje

Na een kortstondige ziekte is heengegaan Hammie Kooistra van Huis in de leeftijd van
60 jaar. Hammie was voor haar ziekte verpleegkundige in het Anthonis Ziekenhuis in
Sneek, waar zij 35 jaar werkzaamwas. Zij was dertig jaar getrouwdmet mij, Douwe van
Huis. Hammie was een rechtvaardige vrouw voor mij, ikzelf was soms het tegenoverge-
stelde. Altijd een coronakapsel, een overall aan en op klompen. Haar passies waren
bloemen en een ruige tuin. Verdere hobby’s waren de oldtimers Peugeot 605 en 405
waarmee we elk jaar rondritten deden door Friesland. Ik, Douwe, deed het onderhoud,
dag en nacht sleutelen en poetsen.
Eerder hadden we de grote boerderij, een stelp met riet in Drachten met eenmooie tuin
met dahlia’s en fruitbomen. Haar werk ging altijd voor, eerst in Assen en later in Sneek.
Dank aan onze vrienden en kennissen. Ook aan Bouwpartner van der Meulen.
Speciale dank aan Huisarts Stadt, de Vries en personeel, en aan Buurtzorg Gorredijk.

Douwe van Huis.

Doezemermieden en de kofje

Op sneontemoarn 4maaie giene 16
fûgelwachters fan Nij Beets/ de Veenhoop nei
de Doezemermieden. Se wiene in bytsje
opsternaat, want foar it earst yn jierren soene
se gjin kofje fan Otsje en Tineke krije by
oankomst. Der wie in Teehûs by it startpunt en
Pieter hie Otsje ferteld dat it net fatsoenlik wie
om self kofjemei te nimmen.Wat wie de
ferrassing grut doe’t de twa boskwachters,
Marieke en Dirk, op it parkearterrein op de
Peebos klear stienemei in termoskanne kofje.
Yn it foarpetear fan Kees en Pieter mei Marieke,
hie Pieter it kofjeprobleemmei har besprutsen.
De twa boskwachters hiene hjir op ynspile.
Marieke en Dirk fertelden ûnder it kuierjenmei
passy oer de lânskippen, de beamwal-len, it
rivierke de Lauwers, it trilfean en it kwelwetter
fan de Drintse Hondsrug, dat yn de
Doezemermieden omheech komt. Ek liet Dirk
moaie planten sjen, bygelyks de grutte
rinkelbel, ferskillende soarten sigges, it
trijeblêd en de houtpylk. Dizze lêste is moai
boartersguod, jo kinne de stâle útelkoar lûke
en wer ynelkoar sette.Wytse hat der langmei
ompield. Doe’t wy nei twa oeren wer nei it
parkearterrein soene, snapten Dirk enMarieke
dat se te min oer fûgels ferteld hiene en se
woene noch wol in stikje rinne. Graach! De

fûgelwachters seine dat se yn it earste stik
hielendal gjin ljppen sjoen hiene en fûnen dat
it mei opset ferskraalde gebiet wol wat rûge
dong brûke koe. Dirk sei: ‘Wymoatte net foar
elke priis de greidefûgels yn Fryslân hâlde
wolle.’ Der wie gelyk reboelje.Wurden as
ferkeardmeanbelied, predatoaren, nije
fûgelsoarten yn plak fan greidefûgels, plas-
drasgebieten, te skrale grûn, rûge dong en ‘een
vogel kan je niet melken’, fleagen hin en wer
tusken de fûgelwachters en de boskwachter
fan Steatsboskbehear. Lokkich waard Dirk krekt
noch net it trilfean yngoaid. Se koene dus
fierder en seagen in reidmosk yn it reid en in
koekoek oerfleanen, hearden de fitis en de
tsjiftsjaf en Dirk fertelde dat it oantal
waarlamkes yn it gebiet tanaam en dat se
briedende teaperts opsochten foar it meanen.
Oan ‘e ein fan de tocht bestelden demeaste
fûgelwachters noch kofjemei kwarktaart by it
Teehûs. Monique fan it Teehûs seach wol in
bytsje lilk nei Pieter. Hy hie har tasein, dat hy
ûnder it kuierjen skilje soe oft se nei ôfrin kofje
ha woenen enmei hoefolle. Lokkich rôp se
fleurich ‘tankjewol’ nei Pieter, doe’t hy hiel
freonlik ôfskie fan har naam. It wie in moaie en
prikeljende ekskurzje en noch wichtiger ‘de
kofje wie lekker’. Marieke en Dirk waarden
troch Albert bedankt mei in suvelpakket.
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In seizoen yn de grientetún

Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een
moestuin. In plaats van traditioneel te
bemesten, spitten, etc., ga ik regeneratief
tuinieren. Zo stimuleer je het leven in de tuin
en in de bodem, wat beter is voor de planten,
insecten en vogels. De komende maanden ga ik
jullie meenemen in het wel een wee op de
moestuin, vertellen wat ik leer over
regeneratief moestuinieren, de mislukkingen
die ik beleef en hopelijk ook de successen!

April
Mist boven de weilanden, zon op de moestuin,
de eend zit te broeden in haar korf, wat is het
heerlijk om hier te wonen. Ook de moestuin
heeft het naar haar zin. De doperwten zijn al
zo’n 1,5 meter hoog en de eerste peulen
hangen eraan. De aardappelen zitten in de
grond en de aardbeien staan vol in bloei. De
eerste pastinaken en schorseneren steken
voorzichtig hun sprietjes boven de aarde. En
onder de grond zitten een stel mooie klauwen,
aspergeklauwen om precies te zijn! Geen idee
of die het gaan doen op de Friese veengrond,
maar proberen kan altijd! Ik heb vijf plantjes
gezet, nu hopen dat ze opkomen.

Mei
Door de zachte winter en overmatige regen
zijn er dit jaar ontzettend veel slakken. Om
eerlijk te zijn dacht ik dat het op de moestuin
nog wel meeviel, maar dat bleek te optimis-
tisch. Ik zie niet veel slakken op de moestuin,
omdat daar nog niet veel lekkers staat. Maar
toen ik in een regenbui eens een rondje ging
rapen, zaten de planten die in de haag om de
moestuin groeien, vol met trossen naaktslak-
ken. Dat konmijn moestuinhart niet
verdragen, hier moest ik toch iets aan doen.

Slakkenkorrels zijn voor mij een no go. Ook
niet de ‘100 procent natuurlijke slakken-
korrels’. Technisch gezien bevatten de
slakkenkorrels natuurlijke bestanddelen dus
er is niks aan gelogen, maar ‘100 procent
natuurlijk’ betekent niet onschadelijk. Deze
slakkenkorrels bevatten veel ijzerfosfaat, een

natuurlijke stof die – in hoge dosering, zoals
in slakkenkorrels – slecht is voor de natuur. Uit
onderzoek blijkt dat het aantal regenwormen
in de tuin afneemt, terwijl die heel belangrijk
zijn voor de bodemkwaliteit en dus voor de
kwaliteit van je gewassen. En als de slakken
die korrels hebben gegeten worden opgegeten
door vogels, kikkers, egels, etc. worden deze
ook ziek en gaanmogelijk zelfs dood.
Minder natuurlijke vijanden betekent een
toename van slakken. Het ingrijpen van de
mens met gif verstoort dus het ecosysteem en
leidt uiteindelijk tot grotere plagen. Bij
regeneratief tuinieren wil je zo min mogelijk
ingrijpen in het ecosysteem, zodat er balans
ontstaat. Natuurlijk zullen de slakken wat
mee-eten op de moestuin, maar niet zoveel
dat er niks van de planten overblijft. Een
andijvie waar een hap uit is genomen kun je
nog prima eten. Als je genoeg natuurlijke
vijanden in je tuin hebt om de slakken te eten,
blijft de slakkenpopulatie beperkt. Zou ik een
paar jaar wachten, dan zouden de natuurlijke
vijanden van de slakken vanzelf toenemen en
de slakkenpopulatie weer verminderen. Maar
zoveel geduld heb ik nou ook weer niet. Het
zou toch lullig zijn als mijn bijdrage in de Nijs
Beetster na mei al stopt omdat mijn hele
moestuin is kaalgevreten. Dus bij deze
benoem ik mezelf, voor dit seizoen, als
natuurlijke vijand van de slak. Hoe dan?
Rapen, vooral ’s avonds en in de regen, want
dan laten de slakken zich zien. Als het niet
genoeg helpt ga ik nog wat biervallen zetten.
Aaltjes zijn ook een goede optie. En als mijn
voor gezaaide andijvie en andere lekkernijen
straks op de tuin gaan, ga ik nog een ander
experiment proberen. Bij de kringloop ga ik
wat oude lampenkappen halen en daarop oud
insectengaas bevestigen. Als ik dat om de
jonge plantjes zet en even goed in de grond
druk, dan zou dat toch moeten helpen lijkt me.
Als de planten eenmaal groot genoeg zijn, zijn
ze wel weerbaar tegen een hap van een slak.

Verder brengt mei goed nieuws, de asperges
zijn aangeslagen! Aan alle vijf planten zitten
één asperge. Een maaltijd kunnen we er nog
niet van koken, maar dat is niet erg. Asperges



Er waren deze keer ook weer 15 personen die
meer dan 5000 punten scoorden en die
worden dan nu ook vermeld.
1. Alie Landmeter 5.395 punten
2. Jelle Tu�el 5.262 punten
3. Hilbert Hoekstra 5.165 punten
4. Jappie Ruiter 5.107 punten
4. Klaas Wiersma 5.099 punten
6. Sietze Wagenaar 5.091 punten
7. Arie de Haan 5.042 punten
Gert Jan Bok ging er met de Poedelprijs van
door met 4.076 punten.
De catering werd deze keer verzorgd door
Jeltje en Silvia. Dank daarvoor.

De stand na 8 ronden is nu (dit zijn de 5 best
gespeelde rondes)
1. Arie de Haan 26.546 punten
2. Minco Bok 26.340 punten
3. Jelle Tu�el 26.320 punten

Namens de organisa�e:
Gert-Jan, Willem, Sien en Sietze

P.s.: in de Nijsbeetster van september 2024
worden de data van het seizoen 2024/2025
vermeld.

VERNIELINGEN IN SPEELTUIN DE KROBBETÛN
Zondagavond 28 april is de vlag van een speeltoestel vernield in speeltuin de Krobbetûn.
Helaas zien we de laatste tijd dat meer onderdelen van speeltoestellen kapot zijn
gemaakt.

SAMEN ZORGENVOOR EEN SPEELTUIN IN GOEDE STAAT
We hopen dat de dader zich meldt. Maar we hopen vooral dat er niet meer vernielingen
plaatsvinden in de toekomst. Houden we samen een oogje in het zeil? Dan kunnen alle
kinderen in Nij Beets genieten van eenmooie en veilige speeltuin. De speeltoestellen zijn
namelijk mogelijk gemaakt via eenmalige subsidies. Nieuwe toestellen zijn geen
vanzelfsprekendheid.

VALT U IETS OP IN DE SPEELTUIN?
Meld het dan bij de commissie van de speeltuin via Jeanette Kooi, Maria Heida, Wieteke
van Houten of Marianne de Jong. Of stuur een e-mail naar jeannette376@hotmail.com.
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zijn vaste planten en de eerste jaren moeten
de plant en de wortel zich nog ontwikkelen.
Het eerste jaar mogen we er daarom niet van
oogsten. Het tweede jaar een stengel per
plant, het derde jaar een stengel per week en
vanaf het vierde jaar kan er volop geoogst
worden. Even investeren dus, maar de planten
gaan zo’n vijftien tot twintig jaar mee dus
daar gaan we vast nog veel plezier van hebben.

Het is bijna IJsheiligen, nog even en alle
voorgezaaide planten kunnen de grond in.

Hopelijk is er nog wat van over voor de
volgende editie van de Nijs Beetster. Tot
volgende maand!

De dingen die ik toepas in de moestuin baseer
ik op informatie uit boeken/ podcasts/websites,
etc. Daarom elke maand een lees- of luistertip
voor de liefhebber. Dit keer:
- De podcast Moestuinadvies. Elke week een
aflevering waarin vragen van luisteraars
worden beantwoord. Erg leerzaam! Te
beluisteren op Spotify, Apple podcast, etc.

Uitslag van het klaverjassen op 13 april 2024

Deze vond plaats in de kan�ne van Blue Boys aan de blauwe Kamp 10a.
Er was weer een leuke opkomst: er kwamen 25 personen om te klaverjassen en er was dus
één s�lzi�er. Dit was de laatste keer van seizoen 2023-2024.
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Gerda de Haan, van het bestuur van het
Dorpsfeest, reageerde enthousiast op ons
voorstel om een artikel te wijden aan de
organisatie van dit grote evenement. Samen
met Gerke Bergsma, Riemke Talsma, Jesse
Mulder, Jacob Dijkshoorn, Esther v/d Berg,
Jakob Smit, Reinder Tolsma en Kevin
Hoogeveen vormt zij het bestuur van het
dorpsfeest.

Het bestuur heeft een duidelijke taakverde-
ling, waarbij ieder lid taken kan doen passend
bij zijn of haar kwaliteiten. Zo is er het uitzoe-
ken en regelen van de bands, organisatie van
de kinderactiviteiten en de opbouw van de
tent en alles dat daarbij hoort. Het is een
gevarieerd bestuur, zowel in leeftijd als
interesses, zodat de organisatie van het
dorpsfeest, dat al sinds 1984 wordt
georganiseerd, voor de komende jaren goed
gewaarborgd is.

Het doel van het dorpsfeest is om een feest
neer te zetten voor alle leeftijden Maar de
organisatie wil graag nog inclusiever zijn,
zodat het feest echt toegankelijk is voor
iedereen. Het zou daarom bijvoorbeeld hun
wens zijn dat de entree voor de vrijdagavond
geschrapt kan worden. “Een muntje kost dit
jaar € 2,50.We proberen dit ieder jaar zo laag
mogelijk te houden en dat is ook dit jaar weer
gelukt. We willen een feest waar iedereen
naar toe kan,” aldus Gerda.

Vrijwilligers
Een feest zoals het dorpsfeest organiseren kan
niet zonder vrijwilligers. Bij de vorige editie
waren er meer dan tachtig vrijwilligers
betrokken bij de organisatie. Op een
inwonertal van iets meer dan 1600 was dat
een hele goede opkomst. Gerda vertelt dat het
opdelen van de bardienst in diensten van

twee uren hier enorm aan heeft bijgedragen.
Zo kunnen vrijwilligers van de bardienst zelf
ook nog van het dorpsfeest genieten.

In tijden waarin het aantal vrijwilligers
terugliep, is er weleens geprobeerd om de bar
uit te besteden. De opbrengsten zijn dan
echter ook niet voor de organisatie zelf en dat
terwijl voorzieningen zoals de tent, maar ook
de bands steeds duurder worden. De
organisatie is daarom ontzettend dankbaar
voor alle vrijwilligers en roept ook dit jaar alle
dorpsgenoten weer op om zich als vrijwilliger
aan te melden.

Programma
Een aantal vaste onderdelen staat ook dit jaar
weer op het programma, zoals de bingo op
donderdag (vorige keer goed voor 450
deelnemers), de buurtspelletjes op
zaterdagmiddag en de band op
zaterdagavond. De pubquiz komt ook weer
terug en op zondagmiddag staat iets
bijzonders gepland…

De buurtspelletjes op zaterdagmiddag
worden door een externe commissie
georganiseerd. De buurtverenigingen zullen
zeer binnenkort door het bestuur van het
dorpsfeest benaderd worden (via de
buurthoofdenappgroep). En voor de mooist
versierde buurt is er uiteraard ook een prijs.

En dan die zondagmiddag… het bestuur van
het Dorpsfeest is verheugd te kunnenmelden
dat niemandminder dan Gaatze Bosma zijn
opwachting zal maken! In de juni editie van de
Nijs Beetster volgt nog een update van de
organisatie, om u allen op de hoogte te
houden.

Dorpsfeest 2024

Een kijkje achter de schermen bij de organisatie van het

dorpsfeest 4 t/m 8 september 2024: dorpsfeest Nij Beets

Door Joyce Gelling
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Het laatste woord….

ds. Dirk Sierd de Vries

Zomaar heb je het eruit geflapt… een woord,
goed bedoeld, of in ieder geval niet verkeerd
bedoeld. Maar ook een woord dat bij de
ander toch emoties oproept. Ergernis, of
soms ook verdriet.

Je kunt gekwetst worden door wat iemand
zegt. Iets kleins dat raakt aan iets groots. Of
omdat je er geen rekening mee houdt dat
iemand anders liever de harmonie bewaart
dan dat ’ie het frank en vrij allemaal maar
laat lopen.
Het overkomt me vaker dan ik toe zou willen
geven. Meestal treft het de mensen die mij
het meest na staan.

Gelukkig kan veel worden opgelost door er
eerlijk over te zijn. Door gewoon te zeggen:
joh, ik heb het zo niet bedoeld, het spijt me.
Dom. Ik zal beter nadenken voor ik m’n grote
waffel open trek, de volgende keer.
Dat doe je niet, maar enig zelfinzicht wordt
altijd gewaardeerd.

Hoe dan ook… bij het volgen van het nieuws,
de laatste weken, bekruipt dat gevoel me
vaker. Hoeveel er geholpen zou zijn als
mensen eerst eens zouden nadenken over
hun woorden. Over hoe die aan kunnen
komen bij iemand anders.

Veel maatschappelijke discussies komen nu
geen stap verder. Het lijkt wel omdat de een
zich zo stellig over heeft uitgelaten over iets,
dat de ander zich gedwongen voelt juist het
andere uiterste te roepen. Zo hebben beide
partijen steeds meer te verliezen, en wordt
de afstand alsmaar groter, maar wat
schieten we daarmee op?

Bijna had ik gedacht… het is iets van de tijd,
of: zo gaat dat tegenwoordig. Veel mensen
zeggen dat: het komt door de polarisatie.
Maar ook dat is te snel gesproken. Lees deze
tekst maar eens, uit het jaar 1940:

“De tong is een klein orgaan, maar wat een
grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk
eens hoe een kleine vlam een enorme
bosbrand veroorzaakt.”

Een bosbrand heb je zomaar niet geblust.
Beter laat je het zover niet komen en demp
je het vuur voor de vlam in de pan slaat. Ik
moet denken aan al die bosbrandjes in
wording op X, voormalig Twitter. Brandstof
genoeg daarvoor.

Maar af en toe komt het voor dat mensen
naar aanleiding van zo’n vuur ernaar zoeken
het te blussen. Door elkaar echt in de ogen
te kijken. Samen een kop koffie te drinken, of
een hapje te eten.

Tijdens de deelmaaltijd op het Fredesfestival
bijvoorbeeld.
Komende pinkstermaandag, 20 mei.

Van harte welkom!

Dirk Sierd de Vries
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‘Erfenisruzies: voorkomen is beter dan genezen’

Het verdelen van een erfenis kan binnen families soms zorgen voor he�ige ruzies. Het aantal
rechtszaken hierover is de laatste jaren sterk toegenomen. De grotere omvang van
nalatenschappen speelt hierbij een rol; waar er vroeger misschien een paar �entjes te verdelen
waren, gaat het nu vaak om veel grotere bedragen, gemiddeld zelfs om een ton. Ook
veranderingen in het erfrecht, met name in 2003, hebben bijgedragen aan deze toename. Sinds
2003 gaan bij gehuwde ouders met kinderen, na het overlijden van de eerst stervende ouder,
alle goederen van rechtswege naar de langstlevende. De langstlevende ouder is er dus tegen
beschermd dat kinderen hun erfdeel opeisen. Hiervoor was tot 1 januari 2003 het maken van
een testament nodig.

Daarnaast spelen ook de complexere gezinsstructuren van vandaag een rol. Bij samengestelde
gezinnen kunnen tegenstrijdige belangen voor onenigheid zorgen bij de verdeling van de erfenis.
Dergelijke rechtszaken kunnen bovendien jaren duren en de kosten kunnen enorm oplopen.

Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze problemen te voorkomen. Een duidelijk
testament is essen�eel; het moet verschillende scenario’s beva�en om mogelijke conflicten voor
te zijn. Ook is het belangrijk om in het testament vast te leggen of eerdere schenkingen moeten
worden verrekend bij de afwikkeling van de nalatenschap. Het up-to-date houden van het
testament is ook cruciaal, gezien veranderingen in persoonlijke situa�es.

Het benoemen van een ona�ankelijke executeur kan helpen bij een eerlijke afwikkeling, waarbij
een onpar�jdige derde eventuele schijn van par�jdigheid voorkomt. Het schenken van
bezi�ngen �jdens het leven kan ook helpen om latere conflicten te voorkomen, evenals het
apart behandelen van sen�mentele zaken. Sommige families verdelen persoonlijke
eigendommen voordat de persoon in kwes�e overlijdt, of schenken zelfs symbolische stukken
aan specifieke familieleden �jdens hun leven.

Door deze maatregelen te treffen, kunnen conflicten worden vermeden en ervoor zorgen dat de
verdeling van de erfenis soepel en eerlijk verloopt. Voorkomen is immers al�jd beter dan
genezen.

Mocht u hieromtrent advies willen, dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor in
Beetsterzwaag

mr. Hendrik Helmer info@notarishelmer.nl




