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Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren 
voor donderdag 9 oktober bij 

Gerrie Roorda (roordagerrie@yahoo.com)

Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang
We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij:

1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de redactie 
de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft.

2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de aangeleverde kopij.

3. De redactie behoudt zich het recht voor om de 
toegezonden kopij aan te passen met behoud van 
de strekking van het geschrevene.

4. Ook behoudt de redactie zich het recht voor 
aangeleverde kopij niet te plaatsen als deze 
kwetsend of grievend is of kan zijn. De inzender zal 
hiervan op de hoogte gebracht worden.

5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd, 
tenzij de naam bij de redactie bekend is. Dit 
wordt dan ook als zodanig bij het artikel gemeld.

6. Kopij dient aangeleverd te worden via e-mail in 
de vorm van zogenaamde ‘platte tekst’, dat wil 
zeggen zonder opmaak. Met de hand geschreven 
of getypte teksten van meer dan 200 woorden 
worden geweigerd, tenzij er steekhoudende 
redenen voor geschreven aanlevering zijn.

7. Foto’s alleen digitaal aanleveren. Graag in een zo 
groot mogelijke resolutie en voorzien van naam 
van de fotograaf.

De Nijs Beetster online

op www.nijbeets.info

Bij de omslagfoto: Roel en Shani op het zomerijs in Salt Lake City
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ÛT & THÛS  BIEDT U GEZELLIGHEID
Voor een praatje, spelletje, darten of een bakje koffie of thee.

Voorwoord
En dan is het alweer september en begint 
voor ons een nieuw seizoen van de 
dorpskrant. Dat betekent ook dat de zomer 
grotendeels achter ons ligt en niet alleen 
dat, maar ook alle evenementen en – niet 
onbelangrijk – de vakantieperiode.

Zo kan ik mij nog zeer goed herinneren dat 
de zomerperiode startte met het 
theaterstuk over de Rinsema’s. Dit lijkt de 
dag van gisteren, maar dat is het niet. De 
scholen zijn inmiddels weer begonnen, het 
Appelfeest is alweer geweest en online is 
het spreekwoordelijke stokje overgenomen 
door de organisatie van het dorpsfeest. 
Hierdoor realiseer ik mij ook te meer dat 
het belangrijk was, is en blijft om van de 
mooie momenten te blijven genieten, want 
ze zijn zo voorbij.

Nu ik dit zo schrijf, zie ik dat dit wel 
behoorlijk melancholiek klinkt; alsof er 
geen mooie dingen meer in het vooruitzicht 
liggen. Ik hoop en wens dat voor iedereen 
dat dit niet het geval is en dat er leuke 
dingen nabij zijn.

En natuurlijk maken wij hier graag verslag 
van in de Nijsbeetster. We gaan ook dit 
seizoen weer ons best doen om iedere 
maand mooie verhalen op te tekenen en 
waar het kan updates te geven over van 
alles, zoals de voorbereiding op het 
dorpsfeest. Mocht je hier deel van 
uitmaken, laat het ons dat vooral weten. Er 
is genoeg plaats voor iedereen die het leuk 
lijkt om eens een verhaal te schrijven.

Nu wij zo na de vakantieperiode het stof 
weer van ons hebben afgeslagen en zijn 
ontwaakt uit de zomerslaap, hebben we 
weer ons best gedaan een mooie editie te 
maken om het seizoen mee te beginnen. 
Namens de gehele redactie, heel veel 
leesplezier.

Martien Ariaans

In “t Trefpunt vanaf 14.30 uur:
• 17 september
• 1 oktober
• 15 oktober   
• 29 oktober 
• 12 november
• 26 november
• 10 december

Foar elkenien.  Tĳdstip: 14.30 tot 17.00. 
Kosten € 5,00 p.p.

Voor eventuele vragen en of vervoer kunt u contact 
opnemen met Jantsje Koopmans 0512461261.

Graag tot ziens
Anneke, Berber, Marijke, Jantsje, Sappke
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autobedrĳf

Badweg 54 - 8401 BL Gorredĳk - Tel.: 0513 - 46 19 52

www.autobedrĳfkroes.nl
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Privé-stage bij Shani Davis flink zetje in de rug voor 
schaatstalent Roel Regts 

Door Bart Ledegang

Roel Regts trainde in augustus een maand lang onder oud wereldkampioen schaatsen Shani 
Davis. Rondrijden in Salt Lake City en de fijne kneepjes van het schaatsen bijgeleerd krijgen 
van één van de grootste schaatsers aller tijden: voor de 19-jarige dorpsgenoot was het een 
even onwerkelijke als leerzame stap om dorpsgenoot Femke Kok te volgen naar de absolute 
top van het mondiale schaatsen. “Shani zei dat hij zich in mij herkende. Dat schiep een extra 
band.”

Terwijl zijn team van 
Gewest Friesland 
zich in Duitsland 
onderwerpt aan een 
trainings- en 
teambuildingsuitje, 
komt Roel in de 
ouderlijke woning 
aan de Prikkewei nog 
wat bij van zijn 
jetlag. Meer dan 
8000 kilometer 
verwijderd van de 
Utah Olympic Oval 
waar hij talloze 
rondjes reed alsof 
het de gewoonste 
zaak van de wereld 
was. Met de 
massieve 
Olympische ringen 
van de Winterspelen 
van 2002 als stille 
getuigen boven de tribunes. 

Schaatsgenen
Wie had dat twee jaar geleden gedacht. 
Toen pas, halverwege 2023, maakte Roel de 
overstap naar het langebaanschaatsen. 
Natuurlijk, het schaatsbloed zit in zijn 
genen. Moeder Petra Grimbergen blonk uit 
in zowel schaatsen als wielrennen. Ze won 
op de ijzers vier keer de Alternatieve 
Elfstedentocht en op de fiets werd ze twee 
keer Nederlands Kampioen. En in 1992 nam 
ze deel aan de Olympische wegrace in 
Barcelona. “Maar als klein jochie heb ik 

nooit doorgehad 
dat mijn moeder 
zo’n groot sporter 
was geweest. Nu ik 
langzamerhand zelf 
richting de topsport 
ga, krijg ik door hoe 
knap die prestaties 
zijn geweest,” 
vertelt Roel. Vergeet 
trouwens ook vader 
Henk Regts niet. 
Hem kennen we als 
vermaard 
skûtsjesiler, maar 
ook hij was een zeer 
verdienstelijk 
schaatser. 
En pake Geert werd 
in 1963 Nederlands 
Kampioen korte 
baan.

Individueel presteren
Gravend in het geheugen moet Roel een 
jaar of twee, drie geweest zijn toen hij op 
houtjes de eerste slagen op natuurijs 
maakte. Op het kanaal of bij De Veenhoop. 
Judo en voetbal bij de Blue Boys volgde, 
totdat hij in Thialf een clinic met 
wintersporten volgde. Roel: “Die van 
ijshockey vond ik het leukst en dus werd ik 
lid van de UNIS Flyers.” Hij wordt met zijn 
team zelfs Nederlands Kampioen maar… “Ik 
vond het wel leuk om met een team te 
trainen maar het individuele aspect leek 
me veel leuker. Ik wilde zélf presteren maar 

Eerlijk is eerlijk, het Olympische schaatspak van Shani 
staat Roel goed… 
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toch met een team trainen.” 

Gewest Friesland
En zo maakt Roel op zijn 16e, redelijk laat 
dus, de overstap naar het 
langebaanschaatsen. “Die strakke pakjes 
leken me eerst niks,” lacht hij. “Het 
ijshockeytenue is veel stoerder.” Toch koopt 
hij klapschaatsen en schrijft zich meteen in 
voor een wedstrijdje. “Het explosieve 
starten kon ik als ex-ijshockeyer natuurlijk 
als geen ander,” licht hij toe. Als lid van 
Hardrijdersclub Heerenveen (HCH) rijdt Roel 
in december 2022 zijn eerste races over 100 
en 300 meter en al gauw krijgt hij een stage 
bij Gewest Friesland. Zijn tijden worden rap 
sneller en Roel sleept een vaste plek in het 
Gewest in de wacht. “Ik rolde er met wat 
geluk vrij makkelijk in,” blikt hij hierop 
terug. 

Telefoonnummer van Shani
Maar Roel begrijpt dat hij alles in het werk 
moet stellen om de schaatstop te bereiken. 
Het is nu of nooit. En toen was daar goede 
vriend Brian Boelen, tevens materiaalman 
en wetenschapper. Roel: “Brian had contact 
met Shani Davis en als leergierige jongen 
had ik wel wat vragen aan hem. Die briefde 
hij dan door, totdat ik uiteindelijk zélf 
Shani’s telefoonnummer kreeg. Zo leerden 
we elkaar goed kennen waarbij ik filmpjes 
stuurde en hij mij tips gaf om mijn techniek 
te verbeteren. Soms 
hadden we wel vier 
keer per week 
contact.”

Alles zelf ontdekken
Uiteindelijk trekt Roel 
de stoute schoenen 
aan en vraagt de oud-
wereldkampioen 
sprint en allround: 
‘Zou ik niet eens bij 
jou kunnen komen 
trainen?’ 
Per ommegaande 
volgt Shani’s reactie: 
‘Wanneer kom je?’ 

Dat was anderhalf jaar geleden. Nu is Roel 
vele ervaringen en onuitwisbare 
herinneringen rijker. “Mijn doel was om de 
schaatssport van hém te leren. Hij is één 
van de beste schaatsers aller tijden, met 
vier Olympische medailles, maar heeft alles 
zelf moeten ontdekken. Dat  boeide me, 
want dat geldt voor mij in feite ook.” 

Skinny guy
Vanaf het moment dat Shani Roel oppikt 
van de luchthaven hebben de twee een klik. 
Op en buiten de baan. “Ik heb zóveel 
geleerd,” begint Roel. “Schaatstechnisch 
heb ik een hele brede visie gekregen. Ik zie 
nu veel aspecten van timing, houding en 
techniek die ik voorheen niet zag. Neem de 
positie van schaatsers bij het ‘achterop’ 
blijven zitten als je schaatst. Shani legde 
alles heel goed uit en heeft ervoor gezorgd 
dat ik nu veel betere bochten rijd.” In de 
Leeuwarder Courant laat de trainer zich ook 
lovend uit over Roel: “Well, he’s a skinny 
guy, maar erg fit en explosief. Als hij ook het 
technische deel van het schaatsen onder de 
knie krijgt en alles zo snel op blijft pakken, 
zie ik hem ver komen.”

Parallellen
Buiten de baan blijven Shani en Roel elkaar 
ook zien. Ze doen samen boodschappen, 
waarbij het Roel opvalt dat werkelijk 
niemand hem in zijn eigen land herkent. Zo 

groeit er een 
vriendschap.
Misschien komt het 
door de parallellen die 
ze in hun levens 
ontdekken. Roel: 
“Shani is op 16-jarige 
leeftijd naar Canada 
vertrokken om hier te 
leren schaatsen en te 
studeren. Ik spring 
natuurlijk ook in het 
diepe. Hij zei dat hij 
zich in mij herkende. 
Dat schiep helemaal 
een band.” Als Shani 
43 jaar wordt, neemt Het was heerlijk toeven aan de oevers van Bear Lake
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T: 0512 46 22 05 E: info@aepos.nl
I: www.aepos.nl

Zakelijk:
Oplossingen in

Personeelsbeleid en Verandering

Particulier:
Loopbaanadvies en Coaching

E: info@krigel.nl  I: krigel.nl    / krigelnijbeets
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hij Roel mee naar Bear Lake. Fietsen mee. 
Geen beer gezien. Roel geeft hem een Friese 
zwembroek die hem helaas niet past. Er 
wordt gefeest met vrienden. 

Erin en Femke
Onderdak in Salt Lake vindt Roel al die tijd 
in een appartementje op 1,5 kilometer van 
de ijsbaan. Zijn huisbazin is ook geen 
onbekende: Erin Jackson, die bij de laatste 
Winterspelen in Peking goud op de 500 
meter won. “Erin woonde zelf verderop 
maar ze kwam wel eens langs om te vragen 
of ik nog wat nodig had. En we hebben 
samen gekaart,” vertelt Roel. Contact is er 
ook met Femke Kok, zijn Beetster 
dorpsgenoot en voormalige buurvrouw. “Ze 
appte: ‘Heel veel plezier en succes!’ en later 
‘Hoe gaat het daar?’ Die belangstelling 
vond ik wel heel leuk.” Wie weet heeft Nij 
Beets straks wel twee topschaatsers…

Geen druk, wel vertrouwen
Maar wat heeft de trip Roel nu sportief 
opgeleverd? “Nou, ik heb vlak voor mijn 
vertrek nog een wedstrijd gereden en 
meteen mijn PR op de 500 meter 
aangescherpt van 37,12 maar 36,82,” lacht 
hij. Dat belooft veel, al begint de tijd 
misschien wel te dringen. Binnen één of 
twee jaar moet het toch écht gaan 
gebeuren. “Zo voel ik het niet,” zegt Roel 
rustig. “Ik ben nog steeds jong al ben ik dit 
seizoen neo-senior. Maar ik heb een sterk 
vertrouwen dat als ik alles uit mezelf haal, 
dat ik het juiste niveau kan halen om bij de 
top te komen.” Dat zal dan als sprinter zijn 
op de 500 en 1000 meter en misschien ook 
de 1500 meter. 

Plan voor dit seizoen
Terwijl voor de Nederlandse topschaatsers 
alles komend seizoen draait om de 
Winterspelen van Milaan, heeft Roel zo zijn 
eigen doelstel-lingen. “Ik wil mij vooral 
focussen op het plaatsen voor grote 
toernooien in Thialf zoals het OKT of het NK 
Sprint. Het verleden heeft aangetoond dat 
sommige talenten hier juist een grote stap 
kunnen maken. En wie weet lonkt er zelfs 

een plekje bij een commerciële ploeg.” 

Hereniging met Shani?
Uiteraard zal Roel ook weer intensief 
contact hebben met vriend Shani. Die heeft 
zich al eens laten ontvallen het liefst in 
Nederland als trainer aan de slag te willen. 
Roel heeft daar natuurlijk ook al over 
nagedacht. Er moet dan wel ruimte voor 
hem zijn bij een commerciële ploeg. Roel: 
“Bij Team Albert Heijn/Zaanlander schaatst 
Jordan Stolz. Maar de ploeg heeft geen 
sprintteam. En ik weet dat trainer Jillert 
Anema gek is van Shani.” Dat klopt. “Shani 
Davis vind ik een van de mooiste schaatsers. 
Uniek wat hij allemaal heeft gepresteerd, 
daar ben ik altijd van onder de indruk 
geweest,” zei Anema ooit. Voor Roel is één 
en één dan twee: “Hoe mooi zou het zijn als 
Shani de coach van de sprinters zou 
worden?” 

Schaatspak
Dan tovert Roel nog een foto op zijn 
telefoon tevoorschijn: “Ik vertelde Shani dat 
ik eigenlijk wel een Amerikaans schaatspak 
wilde kopen als aandenken aan mijn 
avontuur,” begint hij. “Toen kwam hij 
ineens met het staatspak aanzetten waar 
hij in 2018 de Olympische Winterspelen 
mee had gereden. Hij had er drie en één gaf 
hij dus aan mij cadeau. En hij past me 
perfect!” De foto toont het bewijs. 
Roel en Shani. Vrienden voor het leven…

 Een rondje rond het meer op de fiets.  
(Artikelfoto’s Roel Regts)
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Tramweg 19, 8456 HC De Knipe
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In ‘Voorbije seizoenen’ vertelt Gert Tabak het levensverhaal van 
zijn partner Ton ter Linden

Door: Sietske Dijkstra Postma

Ton ter Linden en Gert Tabak zijn bekend geworden door hun tuinen en kunstwerken. 
Jarenlang leefde Gert met het idee om een boek te schrijven over de weg is die afgelegd om 
die bekendheid te verwerven. Een strijd met veel ups en downs en van keihard werken!

In 2007 maakte 
Gert Tabak een 
afspraak in de 
kapsalon. Vanaf 
het eerste 
moment 
hadden we een 
klik die 
uiteindelijk 
geresulteerd 
heeft in een 
warme en 
bijzondere 
vriendschap. 
Alle ups en 
down hebben 
we met elkaar 
gedeeld, waaronder de gedwongen 
verhuizing vanwege de ziekte Parkinson 
van Ton, maar ook de nieuwe start in Sleen 
(Drenthe) waar ze gelukkig weer een 
prachtige plek hebben gevonden. We 
hebben vaak geholpen tijdens de open 
dagen in de galerie en tuin en de prachtige 
kunstwerken mogen bewonderen van Ton 
en Gert, waarbij we de tuin steeds meer tot 
volle bloei hebben zien komen. Daarnaast 
hebben we ook altijd persoonlijke verhalen 
uitgewisseld over de struggles in het leven. 
Het voelt dan ook als een eer de beide 
mannen te mogen interviewen!

Boeken
Gert heeft niet alleen mooie foto’s gemaakt 
maar ook veel artikelen in bladen 
gepubliceerd. Ook heft hij vele boeken 
uitgegeven samen met Hanne Cannegieter. 
Gert zorgde voor de foto’s en Hanne voor de 
tekst. Maar ongeveer tien jaar geleden 

kwam er 
steeds meer 
het idee naar 
boven een 
boek te 
schrijven over 
Ton. ‘Hij werd 
gedragen door 
bewonderaars 
van zijn tuinen 
en 
kunstwerken’, 
vertelt Gert, 
‘maar ik wilde 
vastleggen wat 
daaraan ten 
grondslag ligt, 

ook de negatieve aspecten.’ Ton: ‘Ik vind 
alles prima, maar je moet niet alleen de 
leuke dingen opschrijven.’ In eerste 
instantie wilde Gert een boek maken met 
de mooiste foto’s uit de tuinen in Ruinen, 
Mechelen, Noorbeek en De Veenhoop. Maar 
later dacht hij aan een persoonlijker boek, 
omdat hij altijd geïntrigeerd is in het feit 
dat Ton alles bereikt heeft door het gewoon 
te doen, zonder opleiding, als autodidact. 
Uiteindelijk kwam het idee om de biografie 
‘Voorbije Seizoenen’ te schrijven.

Jeugd
Ton werd negentig jaar geleden geboren in 
Amsterdam. Zijn moeilijke jeugd tekende 
zich door een lastige verhouding met zijn 
ouders, pesterijen bij ballet, misbruik, en 
noem maar op. Dit werd een bodem voor 
een jonge man die steeds meer sociale 
contacten uit de weg ging en zich steeds 
meer in zichzelf terugtrok. Maar hij was 

 Aan het pastelleren in de tuin (foto Gert Tabak)
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toch ook een jongen die van jongs af aan 
bezig was met zaaien en planten en zijn 
ouderlijk huis en balkon gezellig te maken 
met bloemen. Ook op school was Ton de 
jongen die de plantjes in de klas verzorgde. 
Hij werd lid van de Nederlands Jeugdbond 
voor Natuurstudie en kwam zo in 
aanraking met verschillende 
natuurgebieden rond Amsterdam. Dit was 
zo bijzonder voor Ton dat hij er regelmatig 
naar toe fietste om er te tekenen en te 
schilderen. Veel mensen weten niet dat 
deze passie er eerder was dan de tuinen. 
Ook op zijn werk in Artis werd er veel 
getekend. Tijdens een excursie kwam Ton 
ook in het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen 
waar hij de natuur bewonderde maar 
bovenal zag dat de manier van werken van 
de tuinmannen anders was: er werd 
selectief gewied, iets dat later de basis werd 
voor Ton zijn manier van werken.

Relaties
Ton kreeg een relatie met Anne, die Ton bij 
zijn tekenen en schilderen steunde en er 
voor heeft gezorgd dat hij tot volle bloei kon 
komen. Hij zorgde er voor dat Ton kon 

groeien door hem alle andere besognes uit 
handen te nemen en zijn werken met hem 
te bespreken en indien nodig positief te 
bekritiseren, waardoor de kunstzinnige 
inborst van Ton nog sterker gemaakt werd. 
Anne introduceerde Ton ook in de wereld 
van proza, esthetiek, cultuur, kunst en 
interieur. Gert heeft later deze taak, op een 
andere manier, maar net zo liefdevol, 
voortgezet. Ton vertelt: ‘Mochten Anne, Gert 
en de tuinen niet in mijn leven zijn 
gekomen, dan was ik niet oud geworden.’

Ruinen
De weg naar de tuinen van Ruinen is zwaar 
geweest en heeft Ton beschadigd. Hij had 
weinig sociale contacten en werkte zeven 
dagen per week van zonsopkomst tot 
zonsondergang. Omdat Anne voor hem 
zorgde kon Ton zich volledig richten op zijn 
tuinen. Die constante aandacht zorgde voor 
een prachtig resultaat dat wijd en zijd 
bekend werd. Na het overlijden van Anne 
kwam Gert in Tons leven. Gert stond in het 
begin helemaal niet open voor een relatie 
en wilde liever alleen blijven. Maar Ton 
hield vol en uiteindelijk heeft het 
geresulteerd in een relatie van 33 jaar. In 
het begin is het niet altijd gemakkelijk 

 Herfstcompositie - aquarel - (foto Gert Tabak)
 Ton in het rosarium van het Vondelpark
(foto Gert Tabak)
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geweest, omdat Ton het door de 
beschadigingen in zijn jeugd moeilijk vond 
om zijn emoties te tonen en onder woorden 
te brengen. Voor Gert was dit echter 
cruciaal daar hij anders geen relatie wilde 
aangaan. Uiteindelijk heeft Ton, met veel 
liefde en geduld, geleerd hier beter mee om 
te gaan. 

De tuinen kwamen nog verder tot bloei en 
trokken veel bezoekers. Er waren jaren van 
gemiddeld 19.000 bezoekers uit Rusland, 
China, Amerika en Europa. Hanne 
Cannegieter en tien vrijwilligers werkten in 
de theeschenkerij en de tuinen groeiden 
steeds meer uit tot een groot bedrijf. Het 
kwam daardoor steeds verder van Ton en 
Gert af te staan en dat werkte verstikkend. 
Uiteindelijk is Ruinen verkocht en zijn de 
mannen een nieuwe uitdaging aangegaan 
in Mechelen en later nog op andere 
plekken, waaronder De Veenhoop.

Voorbije seizoenen
In Sleen heeft Gert uiteindelijk de rust 
gevonden voor het schrijven van zijn 
biografie. 

Gert beseft dat hij geen literair schrijver is 
maar meer een verteller. Hij had besloten 
het verhaal in de ik-vorm te schrijven, zodat 
Ton het zelf aan de lezer vertelt. De bron 
voor dit boek is zijn Tons herinneringen en 
de vele brieven van Anne die allemaal 
bewaard zijn gebleven. Een goudmijn voor 

Gert. Ook kon hij putten uit zijn eigen 
dagboeken die al die jaren zijn 
bijgehouden. De biografie is een boek 
geworden met korte hoofdstukken met 
boven ieder hoofdstuk een intrigerende 
titel. Gert heeft het onder eigen beheer 
uitgegeven omdat hij veel foto’s toe wilde 
voegen. Wij kregen dit boek van hen en 
zodra we thuis waren ben ik begonnen aan 
deze dikke pil. Ondanks dat wij van heel 
veel dingen op de hoogte waren heeft het 
mij persoonlijk erg geraakt. In twee dagen 
had ik het boek uit, mij achterlatend met 
heel veel emoties. Ik raakte verward, boos, 
verdrietig, geïntrigeerd, maar vooral 
bewonderde ik de mannen nog meer door 
hun proces naar waar ze nu zijn en staan. 
Gert vertelt: ‘Alles wat er in het leven van 
Ton en Anne, en later in dat van Ton en mij, 
is gebeurd, was nodig voor onze 
ontwikkeling; niet alleen voor onze relatie 
maar ook voor ons werk!’

Het is een bijzonder eerbetoon geworden 
dat niet alleen vertelt over de tuinen en de 
kunst van Ton maar ook een inkijk geeft in 
het bijzondere leven van deze mannen die 
heel open zijn over alles en niets 
ongenoemd laten. Een boek over hard 
werken, relaties, emoties en openheid. 
Mocht u dit boek willen bestellen, kijk dan 
in de advertentie in deze editie, er is een 
mooie actie voor de eerste 
belangstellenden!

Ton en Gert:
Wat missen we dit mooie 
uitzich in De Veenhoop!
(Foto: Gert Tabak)
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Nijs fan BlomBijBeets

De hjerst is yn it lân, tiid fan rispjen 
(oogsten) fan griente, ierpels en fruit. Ek de 
bistkes hawwe drokte om sa goed mooglik 
de winter yn. Oft dat no mei ekstra fetlaach 
is, of as pop, of ferstoppe yn de grûn of yn 
de stâlen fan grien guod.

Ien fan de fjildsjes dy ’t de gemeente ús yn 
behear jûn hat is de Bjirk, de tagong ta de 
nijbou. Dat is net in maklik stikje. Rike grûn 
mei skaad, dat moat eins yntensiver behear 
krije as dat wy dwaan kinne en wolle. We 
dogge sa no en dan wat oan de brannettels, 
der stiet ynheemske bereklau dy ’t fragen 
opropt en no hat de gemeente it stik per 
ûngelok te betiid keal meand. 

Swarte grûn dy ’t sinne krijt liket kreas, mar 
de natoer wol der mei ôfweve. It komt dus 
as je neat dogge fol mei gers en krûden dy ’t 
yn de folksmûle ûnkrûden binne. We ha dus 
ferline wike mei in stel frijwilligers 
dwaande west om it wat nei te sjen. En we 
ha der wat ynheemsk sied ynstruid, yn de 
hoop dat dat helpt om it kommend jier 
dochs wat blommich te krijen. 

Mocht immen noch wat sied of planten 
hawwe dat in plakje krije moat, dat kin der 
by! Tink der wol om dat dat guod net 
behannele is mei gif en dat it heard yn ús 
omkriten (ynheemsk). Oare kear sille we dêr 
wat mear útliz by jaan. As je net seker witte 
oft it past, freegje ús of wachtsje oan ’t oare 
moanne.

Genietsje fan alle goeds fan it lân!

Mei fleurige groet,
Albert, Durk, Magrietta, Mâria, Lybrich, Thea
Blombijbeets@gmail.com

Wirdum: 6-9-2025

In eerste instantie stond de 
bekerwedstrijd WWS tegen Blue 
Boys op het programma, maar de 
Wirdumers namen niet meer deel 
aan de bekercompetitie, dus beide 
ploegen maakten er een oefenpot 
van. De eerste helft waren beide 
ploegen gelijkwaardig, maar in de 
23ste minuut scoorde spits Oebele 
Priensma met een zeer fraaie 
boogbal de openingstreffer, 0-1. 
Door een paar fraaie reddingen van 
youngster en keeper Jilke Mulder 
werden de scoringskansen van 
WWS vervolgens om zeep geholpen. 

Ruststand: 0-1.

Meteen na de thee werden drie spelers van Blue 
Boys vervangen. WWS startte aanvallend op jacht 
naar de gelijkmaker. Gelukkig liet de verdediging 
van Blue Boys zich niet verrassen en wisten ze de 
geringe voorsprong in stand te houden. In de 
laatste tien minuten liet aanvaller Jasper de Boer 
een zuivere hattrick aantekenen, 0-4. In de 
resterende slotminuten redde WWS toch nog de 
sportieve eer, 1-4.

Zaterdag, 12 september staat de bekerwedstrijd 
tegen Veenwouden op het programma.

Klinkende overwinning van Blue Boys in oefenpot tegen WWS
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Za 20 sept - vr 26 sept Vredesweek

Za 20 sept. Klaverjassen in de sportkantine van de Blue Boys                20.00 uur

Di 23 sept. Koffie-uurtje in de Rank. Opgave niet nodig. Bel indien nodig 
  Janna Bouma (461458) of Marijke Hielkema  (461332) voor vervoer   
             10.00-11.00 uur

Wo 24 sept. Warmtemaaltijd in het Trefpunt, deze keer georganiseerd
i.s.m. met de vredeswerkgroep. Neem eigen bord en bestek
mee. Opgave zoals gewoonlijk via

  warmtemaaltijdennijbeets@gmail.com of 06-31979474  
(Siska Thierry), liefst tot de zondag ervoor. Deze keer zijn er

  geen kosten aan de maaltijd verbonden inloop 17.15 uur         eten 17.30 uur

Za 27 sept. Open dag bij het COA Beetsterzwaag, Beetsterweg 32    13.00-16.00 uur

Wo 1 okt. Út en thús: spelletje of praatje met koffie of thee
in ’t Trefpunt. Kosten € 5,00*        14.30-17.00 uur

Za 4 okt. Kledingbeurs in De Rank, Prikkewei 35       12.30-14.30 uur

Za 4 okt. Open dag bij ’t Boerehiem        11.00-16.00 uur

Di 7 okt.  Koffie-uurtje in de Rank. Opgave niet nodig. Bel indien
  nodig Grietje Kooiker (461652) voor vervoer     10.00-11.00 uur

Za 11 okt. Klaverjassen in de sportkantine van de Blue Boys                20.00 uur

Wo 15 okt. Út en thús: spelletje of praatje met koffie of thee
in ’t Trefpunt. Kosten € 5,00*        14.30-17.00 uur

Di 21 okt.  Koffie-uurtje in de Rank. Opgave niet nodig. Bel indien
  nodig Froukje Bosma (461537) of Mattie van Houten 

(461559) voor vervoer        10.00-11.00 uur

Wo 22 okt. Warmtemaaltijd in het Trefpunt. Neem eigen bord en bestek
mee. Kosten: € 4,00. Opgave via
warmtemaaltijdennijbeets@gmail.com of 06-31979474 

  (Siska Thierry) Opgave liefst tot de zondag ervoor
inloop 17.15 uur          eten 17.30 uur

Za 25 okt. Klaverjassen in ’t Trefpunt                20.00 uur

* Neem bij vragen of voor vervoer contact op met Jantsje Koopmans via 0512-461261.

20
De Nijs Beetster 21.1

Dorpsagenda 



Klaverjassen in de kantine van 
de Blue Boys te Nij Beets

Hierbij de data voor seizoen 2025-
2026 
• 20 september 2025 
•  11 oktober 2025
• 15 november 2025
• 13 december 2025
• 24 januari 2026
• 21 februari 2026
• 7 maart 2026
• 11 april 2026 

Aanvang altijd 20.00 uur

Gert-Jan Bok, Willem Landmeter,
Sietze van Houten 

Een woord van dank

Na een periode in het ziekenhuis en 
Lyndenstein te hebben doorgebracht, 
ben ik nu weer thuis en kan ik daar verder 
herstellen. 
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes en 
bezoekjes tijdens de afgelopen maanden. 
Het is voor ons een lastige tijd geweest, 
maar alle steun die we mochten ontvangen 
heeft ons goed gedaan! Hartelijk dank 
daarvoor!

Hartelijke groeten,
Anne en Froukje Bosma
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Kerkdiensten ‘Doarpstsjerke’ september en oktober 2025
21-09                     Ds. D.S. de Vries                                   Startzondag
28-09                     Ds. A.A.J. de Boer (Wâlterswâld)
05-10                     Ds. D.S. de Vries                                    Israëlzondag
12-10                     Ds. C. Bark-Bakker (Akkrum)              Tienerdienst
19-10                     Mevr. R. Hofsteenge (de Knipe)                            
26-10                     Ds. P. Hulshof (Jubbega)

HULPVOORZIENINGEN

Locaties AED:
• Dorpshuis Het Trefpunt (0512-461953)

(sleutel verkrijgbaar bij Frits Westeijn 0512 461264)

• Sportkantine Blauwe Kamp (0512-461300)

• Huisartsenpraktijk Stadt (0512-461263 of bij spoed 0512-461554)

• Supermarkt ‘Dagwinkel’ Doarpsstrjitte 13 (0512-358448)

Wijkagent: Joop Bulthuis – algemeen nummer 0900-8844



22
De Nijs Beetster 21.1



23
De Nijs Beetster 21.1

Op 10 juli heeft de ‘Doarpsskoalle’ afscheid genomen van 
directeur Willem Jongsma en juf Hilda de Boer

In deze editie laten we Willem Jongsma en Hilda de Boer aan het woord. Ze hebben op 10 juli 
2025 afscheid genomen van de ouders, kinderen en collega’s van de Doarpsskoalle. Op een 
prachtige, zonnige dag hebben de leerlingen oudhollandse spelletjes gespeeld, genoten van 
gebak en drinken, pannenkoeken gegeten en vooral Willem Jongsma en Hilda de Boer in het 
zonnetje gezet. Ze kijken beide terug op een mooie periode in Nij Beets en kijken uit naar de 
komende tijd! De redactie wenst hun alle goeds voor de toekomst.

Afscheid van Willem Jongsma als 
directeur van de Doarpsskoalle

Na dertien mooie 
jaren als 
directeur in Nij 
Beets neem ik 
afscheid van de 
school en alles 
wat daarbij 
hoort. Een 
speciaal moment 
om ook terug te 
kijken op deze 
periode.

In augustus 2012 volgde ik Pieter Nauta 
op als directeur van CBS De Arke. Het 
werd voor mij al snel een vertrouwde 
plek waar met ouders en collega’s 
positief kon worden samengewerkt aan 
goed onderwijs voor de kinderen. Mijn 
drijfveer is daarbij altijd geweest dat 
kinderen zich op school goed voelen, 
plezier hebben en zichzelf kunnen zijn. 
Niet alleen leren is van belang, maar 
ook het kunnen groeien als mens. Dat 
geldt trouwens niet alleen voor de 
kinderen, maar ook voor het team: een 
school moet een veilige, positieve 
werkplek bieden. Dat is de basis voor 
het realiseren van goed onderwijs.

In de voorbije jaren waren er naast de 

gewone dagelijkse schoolzaken ook 
bijzondere gebeurtenissen. De 
coronaperiode was voor ons allemaal 
een intensieve tijd. Het was een grote 
uitdaging om met elkaar het onderwijs 
gaande te houden. In die periode ging 
de school bestuurlijk gezien op in de 
VCSO, die op 1 april 2021 het bestuur 
werd van alle christelijke scholen in 
Opsterland. Een mijlpaal was de fusie 
van De Jasker en De Arke op 1 augustus 
2023, waardoor de nieuwe 
Doarpsskoalle is ontstaan. Het was een 
zorgvuldig proces, waarin ik als 
directeur en als voorzitter van Stichting 
VCSO mocht meedenken en 
meewerken. Daarbij heb ik veel 
waardering voor iedereen die hieraan 
heeft meegewerkt. Ook de uitbreiding 
van het schoolgebouw naar een 
Kindcentrum is natuurlijk een feit om 
even te noemen.  

Het onderwijs is in de loop van de jaren 
veranderd. Kinderen zijn opener 
geworden naar de leerkrachten en in 
het contact met ouders is meer ruimte 
gekomen voor overleg en gedeelde 
verantwoordelijkheid. Wat niet 
veranderd is: de betrokkenheid van de 
ouders bij de school en bij het 
onderwijs. De band met de ouders heb 
ik altijd als heel positief mogen ervaren. 
Nij Beets is ook wat dat betreft een dorp 
waar het goed werken was en daar ben 
ik dankbaar voor.
Mijn werk in Nij Beets combineerde ik 
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tel: 0512 - 46 19 91 Nij Beets / Drachten
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met mijn taak als bestuursvoorzitter 
van de VCSO. Die combinatie maakte 
het vaak druk, maar gaf me ook de kans 
om verder te kijken dan één school. Ik 
stop nu als bestuurder – het is nog heel 
leuk werk, maar nu ik 65 ben, vind ik 
het tijd om het wat rustiger aan te 
doen. Wel ga ik nog een jaar in deeltijd door 
als directeur, waarbij ik drie dagen per 
week de VCSO-school in Anjum mag 
aansturen. Samen met mijn vrouw Antje 
hoop ik te genieten van wat meer vrije tijd, 
ons gezin en onze kleinkinderen. Ik wens 
mijn opvolgster, Hetty Schingenga, veel 
succes en werkplezier in deze mooie 
functie. We hebben het afgelopen jaar 
samen mogen optrekken, ik draag het 
stokje nu helemaal over.
Met dankbaarheid kijk ik terug op dertien 
fijne jaren Nij Beets. Aan iedereen: tank 
foar it fertrouwen en de goeie, waarme 
bannen. It wie my in eare hjir te wurkjen!

Hertlike groetnis,  Willem Jongsma

Mijn naam is Hilda de Boer en ik woon 
samen met mijn man in Wâlterswâld , vlak 
onder Dokkum. De afgelopen vier en een 
half jaar reed ik elke donderdag en vrijdag 
naar Nij Beets om daar les te geven aan de 
Doarpsskoalle. In het begin was dat het 
invullen van het zwangerschapsverlof van 
juf Grieta in groep 3, maar al gauw daarna 
kwam er een vacature bij de kleuters in 
groep 1 en twee jaar later in groep 2. Met 

ontzettend veel plezier heb ik op deze 
school lesgegeven. Het is een fijne school 
met een goede sfeer. En een superteam van 
collega’s waar je je al snel bij thuis voelt. 
Maar de jaren gaan wel door en aan het 
einde van het laatste schooljaar heb ik 
besloten om met pensioen te gaan. Ik zal de 
school, de collega’s en het contact met 
kinderen en ouders erg gaan missen, maar 
zie ook wel uit naar een andere invulling 
van mijn leven. En misschien kom ik nog 
wel een keertje buurten.

Hartelijke groet, Hilda de Boer.

Willem Jongsma en Hilda de Boer 
(foto Sietske Dijkstra)

Afscheidsfeest (foto Sietske Dijkstra)
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De Diaconie van Nij Beets organiseert:

KLEDINGBEURS VOOR IEDEREEN!!!
Zaterdag  4 oktober 2025

 van 12:30 - 14:30

Mocht je nog schone en ne�e kleding, jassen en schoenen voor 
mannen, vrouwen en kinderen hebben en deze willen doneren? 

Dan kun je ze tot en met 1 oktober inleveren bij:
Hans Tolsma, Kanaelwei Sûd 12 , tel. 0610305221  & 

Elisabeth Mulder, De Els 7, tel. 461304

Kunt u de kleding zelf niet brengen bel dan Sake Bergsma,
tel. 0630890549 om het op te komen halen.

In de ochtend is de kleding gra�s voor mensen die 

gebruikmaken van de voedselbank Opsterland.

Kleding uitzoeken voor 
€1 per stuk

Vintage    
Duurzaam

Besparing CO2
Goedkoop

Minder afval

Een dagje met de Zonnebloem, dat smaakt naar meer

In de vakantieperiode werden op dinsdag 5 
augustus gasten van de Zonnebloem van de 
afdeling Boornbergum/Beetsterzwaag e.o. 
uitgenodigd voor een gezellige middag in ’t 
Bynt in Boornbergum.

Om half 12 werden de 53 gasten ontvangen 
en werd er een lekker drankje geserveerd. 
Vooral de advocaat met slagroom vond 
weer gretig aftrek. Om half 1 stond er een 
oosters buffet klaar van restaurant Peking 
uit Drachten. Er werd heerlijk gegeten van 
de nasi, bami, witte rijst, babi pangang, 
kip-, rundvlees- en eiergerechten. Velen 
gingen voor een 2e ronde. Met z’n allen eten 
is toch leuker, dus zien eten doet eten! Het 
buffet werd met een lekker ijsje afgesloten.   
Daarna kwam Anne van der Wal met een 

fotopresentatie van zijn mooie natuurfoto’s 
met vogels, vlinders, herten, mooie 
wolkenpartijen, zonsondergangen en de 
Deelen en Weinterper Skar.

Na de pauze was er nog tijd voor een paar 
rondjes bingo en gingen een enkele gasten 
naar huis met een mooie prijs. Enkele 
prijzen waren gesponsord door Plus 
Berkenbosch uit Beetsterzwaag. Om 4 uur 
kwam er een eind aan de gezellige middag.

(Foto’s: Jannek Oosterloo)
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Persoonlijk sport ik al tien jaar in Drachten 
en voelde me niet aangetrokken tot dit 
clubje. Ik was al zo sportief bezig en dat 
wandelen kon ik zelf wel doen. Maar een 
paar keer hoorde ik toch wel leuke verhalen 
en besloot het een keer te wagen. Mijn 
eerste proefles was drie weken geleden. Op 
woensdagochtend om 9.00 uur stond ik 
klaar bij het Trefpunt. Deze keer was de 
groep niet groot maar dat mocht de pret 
niet drukken. We begonnen met een 
warming-up en kregen allemaal een 
elastische weerstandsband.
Daarna gingen we wandelend naar het 
bruggetje over het kanaal. Hier werd een 
stop ingelast en de banden tevoorschijn 
gehaald. Er werden balansoefeningen en 
rek- en strekoefeningen gedaan. En dan 
bedoel ik ook echt rek en strek! Behoorlijk 
pittig dus. Na weer een stukje wandelen 
stopten we weer om nog meer oefeningen 
te doen. Dit gebeurde in totaal vier keer. Na 
een dik uur nog een cooling down en 
namen we afscheid van elkaar.
Eenmaal thuis vroeg Arjen hoe het was 
geweest. Helemaal verbaasd vertelde ik dat 
ik moe was en mijn spieren nu al voelde. En 
ik moet bekennen dat ik die dag behoorlijk 
spierpijn heb gehad. Dus niks ervan dat ik 
het niet nodig had vanwege het andere 
sporten, niks ervan dat het alleen maar een 
wandelclubje is! 

De volgende keer graag met meer respect 
kijken naar deze groep onder leiding van 
Mariska, er wordt serieus gelopen en 
geoefend om iedereen zo fit mogelijk oud te 
laten worden. Misschien toch ook iets voor 
jullie? En het is echt niet alleen voor 
ouderen, jonge sportbenen zijn ook van 

harte welkom! Meld je net zoals ik aan (zie 
de advertentie in dit blad) en kom gezellig 
mee wandelen en oefenen voor de 
broodnodige balans en spierkracht!
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Wandelfit met Medifit 
Sietske Dijkstra Postma

Wie ziet niet met regelmaat op woensdagochtend verschillende dames en een heer door Nij 
Beets lopen? Van een afstand lijkt het een gezellig keuvelend wandelclubje. Wel onder leiding 
van Mariska Schaefers van Medifit, maar toch!

Laten we het netjes houden

We hebben de laatste tijd te maken met 
overlast bij het Bjinstap. Luide muziek, 
roken op de wc’s en we vinden er lege 
bierflesjes . Ook wordt er soms gedoucht 
door kinderen die uit het zwembad 
komen. Dit is niet nodig. We vragen een 
ieder om zuinig te zijn op ons mooie 
Bjinstap zodat de toeristen het fijn blijven 
vinden om in Nij Beets aan te meren!

Groeten van Plaatselijk Belang
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Stagelopen en noedels slurpen in Japan
Enige tijd geleden kreeg de redactie lucht van een heel mooi avontuur dat Jorn Ruiter aan 
het beleven is. Hij is namelijk voor stage vertrokken naar Japan en Jorn vond het een leuk idee 
om ons via de Nijsbeetster op de hoogte te houden van zijn belevenissen. 

Jorn Ruiter (26) uit 
Nij Beets vertrok 
deze zomer 
opnieuw naar 
Japan, het land 
waar hij ‘een beetje 
verliefd’ op is 
geworden

Jorn reisde voor het 
eerst naar Japan na 
zijn eindexamen 
van de middelbare 
school. Zijn 
interesse was 
gewekt door de film The Fast and the 
Furious: Tokyo Drift en samen met een 
vriend vertrok hij naar Japan voor de auto’s, 
het eten en het beleven van de cultuur. Hij 
beschrijft het als verliefd worden: “je kunt 
het niet onder woorden brengen, het voelt 
gewoon goed.”

Na zijn eindexamen wilde Jorn gaan 
studeren, maar nog niet meteen. Eerst 
moesten er nog avonturen beleefd worden. 
Hij reisde onder andere naar Duitsland en 
Frankrijk, maar wist ook al dat hij terug 
wilde naar Japan. Die mogelijkheid deed 
zich voor tijdens zijn studie psychologie.

Studie en stage
In het 3e studiejaar was er de mogelijkheid 
om op uitwisseling te gaan. Jorn schreef 
zich in voor een uitwisseling van vijf 
maanden naar de Universiteit van Osaka. 
Daar woonde hij samen met alle 
internationale studenten in een groot 
wooncomplex, waar ongeveer 40% procent 
van de bewoners Japans was en 60% 
internationals. Er waren veel mentale 
problemen bij de studenten. Logisch, aldus 
Jorn, “je komt er vaak alleen en Japan is 
echt wel ánders.” Hij raakte erover in 

gesprek met de 
uitwisselings-
coördinator van de 
universiteit, die hem 
vertelde dat zo’n 
60% van de interna-
tionale studenten 
zich op een gegeven 
moment meldt met 
psychische 
problemen. Omdat 
artsen vaak geen 
Engels spreken, was 
het de taak van deze 

coördinator om 
studenten te begeleiden bij hun afspraken. 
Geen optimale situatie en dus ontstond het 
idee dat Jorn hier iets mee kon doen. 
Immers, hij wist hoe het was als 
international en het sloot aan bij zijn 
studie.
Helaas liep dat idee vast in een woud aan 
regeltjes, maar het idee bleef Jorn 
intrigeren. Daarom heeft hij nu een stage 
weten te regelen bij een grote internatio-
nale kliniek in Tokyo. Deze kliniek behandelt 
veel expats, internationale studenten en 
werkt bijvoorbeeld ook voor de Ameri-
kaanse marine die in de baai van Tokyo 
gestationeerd is. Na het afronden van de 
stage kan hij daar nog een paar maanden 
blijven werken.

Japan
Wat is het eerste dat je gaat doen als je 
terug bent in Japan?
“Ik ga eerst naar Shibuya, een bijzonder 
uitgaansgebied in Tokyo, om yaki niku te 
eten. Dat is wagyu beef bereid op een 
barbecue die in de tafel zit. En gewoon door 
dat gebied lopen. Er zijn zoveel 
verschillende mensen, er is overal licht, 
daar kan ik echt weer in de Japanstemming 
komen.

Jorn in Japan (Foto: Jorn Ruiter)
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En is er ook iets waar je tegenop ziet?
“De zomerhitte is wel heftig in Tokyo en 
duurt nog tot september, dat wordt afzien. 
Maar daarna  is het tot november heerlijk 
zomers weer en ook in de winter blijft het 
heel aangenaam. Dus alleen de zomerhitte 
even overleven.”

Wat is je het meest opgevallen aan de 
cultuur?
“Het zit in impliciete gedragsregels, wat 
normaal is en wat niet normaal is. Ik ging 
bijvoorbeeld met een meisje uit eten in een 
noodlerestaurant. Ze was een leuke meid, 
daar heb je dan een bepaald beeld bij. Maar 
zij begint ineens die noodles te slurpen. 
Daar is dat heel normaal, maar hier kijken 
we daar vreemd van op.”
"Verder is het er allemaal super 
georganiseerd, netjes en respectvol. 
Oversteken op een zebrapad bijvoorbeeld. 
We hadden een auto gehuurd en bij een 
zebrapad stonden vijf kinderen op een rij. 
Toen we stopten om ze te laten oversteken, 
maakten ze een buiginkje en staken over.”

“Wat ook opvalt is uitgaan in Tokyo. Alle 
gedragsregels worden overboord gegooid 
en mensen doen alles dat normaal niet kan, 
zoals wildplassen, op de bar in slaap vallen 
van de drank, of afval op straat gooien. 

Maar de volgende ochtend is alles dan weer 
spic en span, dan is de stad weer helemaal 
schoon.”

Juist die grote cultuurverschillen maken 
Japan voor Jorn interessant, zeker in 
combinatie met zijn stage klinische 
psychologie: “Gedrag komt voort uit 
ervaringen. Daar is cultuur een hele grote 
factor in. Als je dat vanuit andere 
perspectieven kunt begrijpen, is dat heel 
waardevol.”

Net zoals Jorn veel zal leren van zijn 
internationale collega’s en patiënten, zullen 
zij ook van zijn unieke Nederlandse kijk op 
de zaken kunnen leren. Dat is precies 
waarom internationalisering, ook in deze 
tijden van polarisatie, van belang blijft. “Je 
leert ook veel van elkaar,” zoals Jorn het 
verwoordt. En dat is misschien wel het 
meest waardevolle aan iedere 
interculturele ervaring, of dat nou om 
vakantie, studie, stage of werk gaat.

De komende maanden zal Jorn ons in de Nijs 
Beetster op de hoogte houden van zijn 
belevenissen in Japan, met in deze 
Nijsbeetster zijn eerste verhaal.

Begin augustus stapte ik na een lange 
vlucht via China om 22.30 uur uit het 
vliegtuig op Haneda Airport in Tokyo. Het 
was toch wel even spannend bij aankomst: 
helemaal alleen, in een ander land met een 
andere cultuur en taal, en dan ook nog 
weten dat je er moet werken en jezelf 
bewijzen. Engels spreken de meeste 
Japanners niet goed; de klanken liggen zo 
ver van het Japans af dat het lastig te leren 
is. Je moet het zelf uitzoeken en regelen.

Bij de bagageband bleef ik als laatste over: 
één koffer was zoek. Na een kort gesprek 
bleek dat er volgens de douane ‘gevaarlijke 
apparaten’ in zouden zitten. De koffer stond 
echter nog in Shanghai. Gelukkig werd hij 
later gewoon bezorgd, mét alle spullen erin. 
Wat er gevaarlijk aan zou zijn geweest, is 
nooit duidelijk geworden – waarschijnlijk 
een misverstand, maar wel eentje die je 
hartslag even omhoog brengt.

Japan, een land vol avonturen – deel 1

Enige tijd geleden kreeg de redactie lucht van een heel mooi avontuur dat Jorn Ruiter aan het 
beleven is. Hij is namelijk voor stage vertrokken naar Japan en Jorn vond het een leuk idee om 
ons via de Nijsbeetster op de hoogte te houden van zijn belevenissen. 
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Mijn appartement 
had ik vanuit 
Nederland al 
geregeld, dus daar 
kon ik dezelfde 
avond nog terecht. 
Slapen lukte 
nauwelijks door de 
jetlag. Zonlicht 
schijnt de beste 
remedie te zijn, dus 
besloot ik de 
volgende ochtend 
vroeg op te staan. 
Alleen… buiten was 
het 37 graden met 
hoge 
luchtvochtigheid. Dat was flink wennen. 
Doe mij maar een Friese zomer.

De eerste avond na aankomst trok ik met 
een oud-studiegenoot van Osaka University 
naar Shibuya. Dat is een van de drukste 
wijken van Tokyo, met het beroemde 
kruispunt waar duizenden mensen tegelijk 
oversteken. Daar kijk je je ogen uit: overal 
unieke mensen, lichten, winkels en 
restaurants, snelle auto’s en nachtleven. 
Iemand die zich verveelt moet ik hier nog 
tegenkomen. De dagen erna stonden vooral 
in het teken van praktische zaken: 
inschrijven, verzekeringen regelen, 
boodschappen doen. Mijn Japans kwam 
goed van pas, want Engels werd er 
nauwelijks gesproken.

Een week later vertrok ik met de 
Shinkansen, de hogesnelheidstrein die 
recordsnelheden van 400 km/u haalt, naar 
Osaka. Ik ben daar deel van de JNSC, een 
vereniging van studenten van Osaka 
University en de Rijksuniversiteit 
Groningen. Samen namen we deel aan 
discussies op de World Expo over hoe 
internationale problemen aangepakt 
kunnen worden. Op de enorme campus van 
Osaka University gaven we tenslotte nog 
enkele presentaties aan Mitsubishi, onze 
sponsor. Een vriendin haar vader is daar 
tevens eigenaar van een prestigieus sushi 

restaurant in Dotonbori. Een 
indrukwekkende ervaring om dit live bereid 
te zien worden!

Omdat de hitte bleef aanhouden, ben ik 
met een kennis naar Hokkaido gegaan. Dat 
is het noordelijkste eiland van Japan en 
staat bekend om zijn koelere klimaat, 
uitgestrekte natuur en verse producten uit 
de zee. Het was er aangenaam met zo’n 25 
graden. We verbleven in een traditioneel 
Onsen hotel, met natuurlijke 
warmwaterbaden die door vulkanische 
bronnen worden verwarmd. Een goede 
avondbesteding. Overdag genoten we van 
krab, verse zalm en ramen waar Hokkaido 
beroemd om is. Het was wel weer even 
wennen om met de huurauto op links te 
rijden!

Terug in Tokyo begon mijn werk. Ik kreeg 
meteen mijn eigen cliëntenbestand en 
daarmee veel verantwoordelijkheid en 
inbreng. De kliniek heeft kantoren door heel 
Japan en hoogopgeleide collega’s uit alle 
continenten. Dat maakt de werkoverleggen 
bijzonder leerzaam en internationaal van 
sfeer. Ik houd van het cognitief uitdagende 
werk en merk dat ik blij ben dat ik de 
afgelopen vijf jaar veel heb gestudeerd en al 
meerdere bijbanen in het klinische veld heb 
gehad. Die ervaring komt hier goed van pas.

Onsen in Hokkaido(Foto: Jorn Ruiter)
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In Nederland beginnen stagiaires vaak 
langzamer, zonder volwaardig salaris. Hier 
gaat dat anders: aangezien de term stage 
hier niet zo bekend is ben ik hier op een 
werkcontract. Daar staat wel iets tegenover. 
Zo krijg ik op zondagavonden laat nog 
werkmailtjes binnen. Dat zal toch wel te 
maken hebben met de Japanse 
werkmentaliteit. Ik heb officiële vrije dagen, 
maar er is altijd wel een meeting/intake/
behandeling die er tussendoor komt.Door 
de setting van het bedrijf krijg ik ook veel 
mee over het opzetten en runnen van 
internationale organisaties: hoe je 
verschillende culturen samenbrengt, hoe 
interne communicatie verloopt en hoe 
beslissingen worden genomen. Het is 
interessant om van dichtbij te zien hoe zo’n 
organisatie succesvol in Japan draait, 
terwijl het tegelijk wereldwijd gericht blijft. 
Later zou ik in het klinische veld ook graag 
de management kant op willen – in 

Nederland, in Azië, of misschien een 
combinatie van beide.Volgende week vlieg 
ik naar Okinawa voor een werkbezoek van 
twee weken. Okinawa staat bekend om zijn 
gezonde keuken – niet voor niets wonen 
hier de oudste mensen ter wereld, waar ook 
veel boeken over zijn geschreven. Voeg daar 
de helder blauwe  stranden en het 
eilandleven aan toe en je begrijpt waarom 
ik er naar uit kijk.

Shibuya in nacht (Foto: Jorn Ruiter)

Dit jier bestiet Kliuwend Omheech 80 jier! En dêr 
binne wy bêst grutsk op!
Reden foar in Feestje!
De feriening wurdt libbendich hâlden troch 
leden, donateurs en in bestjoer.  Foar it 
fuortbestean fan Kliuwend Omheech is it dus tige 
wichtich dat wy ús dêrfoar ynsetten bliuwe!

Dêrom sykje wy: 
-  Nij talint foar op de planken (leden)
   kontribúsje € 15,00 jiers. 
-  Finansjele stipe fan de feriening
   (donateurs) kontribúsje € 7,50 jiers.

Wol jo lid wurde, mar leaver net op ‘e planken 
stean dat kin fansels ek!  Foar al ús leden en 
stipers organisearje wy yn ferbân mei it 80 
jierrich bestean meikoarten in feestjûn.  Mane jo 
oan as lid / stiper fia kliuwendomheech@gmail.
com en wy stjoere jo sa gau mooglik de 
útnûging.

Freonlike groetnis, Bestjoer Kliuwend Omheech

Nijs fan Toanielferiening 
Kliuwend Omheech!
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Vredesweek 2025

Elk jaar vindt in de derde week van 
september de vredesweek plaats. Het is een 
initiatief van verschillende 
vredesorganisaties in Nederland en als 
Fredeswurkgroep Nij Beets sluiten we daar 
graag bij aan. Dit jaar voor het eerst, maar 
we hopen op een mooie traditie-in-
wording. Of eigenlijk hopen we daar 
helemaal niet op. We hopen op tijden 
waarin zo’n vredesweek niet nodig is. 
Waarin vrede de norm is. Maar we zien de 
beelden, dagelijks. We lezen van een 
ministerie van defensie overzee, dat nu 
heet: ministerie van oorlog. We merken, hoe 
het ook aan vrede kan ontbreken, in onze 
eigen levens, onze eigen hoofden.

Duidelijk mag zijn… het is nog even nodig 
om het erover te hebben. Wat vrede dan is, 
nu het er zo aan ontbreekt, in de wereld in 
ons en om ons heen. Daarom zul je ons, met 
de kinderen van school, op 20 september 
door het dorp zien trekken. Met in het 
kielzog een koor dat zingt: vragen over 
vrede. Wat ze ook zullen zingen op de 
vredesdienst op zondagochtend. 

En op dinsdag, tot besluit van een 
vredesgesprek in ’t Trefpunt. Op woensdag 
zingen ze het opnieuw, als wij eten, met 
elkaar als dorp. Op donderdag, voorafgaand 
aan de vredesrede en op vrijdag bij de 
vredemiddagborrel.

Ze zingen, en wij, toenemend, met hen mee. 
We stellen vragen over vrede. Of we nu oud 
zijn, of jong. Kind nog, of al ouder, of 
grootouder. En we hopen dat u erbij 
aansluit. En het u zal raken. En we zo, door 
ervan te zingen, en ervan te spreken, de 
hoop helpen groeien dat 
het wel degelijk kan. 
Dat er vrede kan zijn.

Vredeslied 2025: Wy freegje

Ik freegje da’k net opjou
myn bêst dwaan bliuwe sil
Ik freegje dat ik opbou,
myn buorlju sein’gje sil.
Ik freegje om genôch,
om kromme paden… rjocht.
Om myldens foar in oar,
foar mysels ek wat ljocht.

Ik freegje krêft ta libben,
foar freonen op myn paad.
Freegje dat in oar krijt,
net minder, nei ferskaat.
Ik freegje om dyn hert,
om asem foar in bea.
Al bin ik yn it skaad
fan delten, fan de dea.

Refrein:

Dus freegje wy…
Om ien dy’t komt en toant ús de wei
Dus freegje wy…
Dat we helje, ea it ein fan de dei
Dus freegje wy…
Om in skûlplak en wat wurden ta treast
Freegje om lieten, om de frijens fan geast

Dus freegje wy…
Fertrouwen yn in himel op ierde
Dus freegje wy…
Om plakken fan klearbarre blidens
Dus freegje wy…
De ein fan alle leed en pine
Dat we’t ein fan ’e dei, tegearre fine.

Ik freegje_om leafde,
ta ôfstjit wat ús benaud.
Ik freegje om dyn triennen,
bin der wier mei fertroud.

Sjuch it bist yn’e bek,
al it swiet, al it soer.
Al it libben joech oan wyn en fjoer.

Dus freegje wy…
oprjocht te wêzen,
foar hja en foar sy.

Foar sy dy’t wetters spliten ha
dy’t dreamen folgen, ja.
dy’t doarren iepen diene
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mei hannen iepen stiene.

Freegje wy om in tonge dy’t net liicht,
om in hert dat in oar net bedriget.

Freegje wy yn de spegel in byld,
fan in minske ta leafde besield.

Refrein

Langút lis ik, razend it út, by nacht en 
oerdei.
Myn plak fan tinzen net langer út te stean.
Genedich ljocht jout krêft om dochs mar 
troch te gean.
It is de leafd_dy’t makket dat ik flean.
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Sommigen zijn van het plannen. 
Die hoeven niet te rennen.

Voor anderen is dat anders. 
Als 5 voor 6 blijkt, dat de rijst op is. 
Of als er over twee minuten gasten komen, 
en het koekblik is al leeg.

Maar allemaal komen we terecht, op 
diezelfde plek, midden in het dorp. 
De dorps-dagwinkel, de super van Sjoerd.

Een plek waar we elkaar ontmoeten. 
Waar we komen om wat geld te pinnen, of 
de post te halen. 
Waar we de kers kunnen kopen, voor op de 
taart, 
of de bitterbal voor bij de borrel.

We zouden vaker kunnen gaan, 
er meer kunnen halen.

Maar een ding is zeker: zonder kunnen we 
niet. 
Zonder dit kloppend hart, in het hart van 
Nij Beets.

En nu Sjoerd zich moet gaan beperken, 
om lijf en leden wat te sparen, 
zoeken we iemand om het op te pakken, 
van waar het straks wordt neergelegd.

Dat is met recht een kans te noemen. 
Voor iemand die er zin in heeft, 
om de mouwen op te stropen, 
of de handen eruit te steken.

Die er zin in heeft om alleen, of samen, 
een belangrijke spil te zijn, 

voor ons dorp, voor de mensen die er 
komen.
Want die zijn er genoeg. 
Genoeg om van te leven, en goed. 
En het dorp kan op korte termijn meer 
dorpsgenoten verwelkomen.

Misschien denk je: dat ben ik. 
Dat is wat voor mij!

Laat dan van je horen en stuur een mail 
naar Sjoerd Fennema
lekkermakkelijkfennema@gmail.com of
Plaatselijk Belang Nij 
Beets PBNijBeets@gmail.com

Dagwinkel Nij Beets zoekt ondernemer - Dorp zoekt aanpakker



38
De Nijs Beetster 21.1

Stichting Ulesprongpontje De Tynje – Nij Beets.
Door Jos Kremer, secretaris van ‘Jeltje’.

Het is ondertussen ongeveer 25 jaar geleden dat de besturen van Plaatselijk Belang Tijnje en 
Plaatselijk Belang Nij Beets voor het eerst spraken over het in de vaart brengen van een 
zelfbedieningspontje over de Nieuwe Vaart tussen de Ulesprong en De Ripen. 

In een ver verleden 
voer hier ook een 
pontje en het zou 
toch een goede 
stimulans voor het 
toerisme in beide 
dorpen zijn als hier 
een leuke verbinding 
zou komen. Ook was 
het toen de 
bedoeling om dit 
initiatief te 
combineren met een 
fietsroute rondom 
beide dorpen die ‘Domela’s Paad’ zou gaan 
heten. Dit eerste overleg was de start van 
heel veel werk. Samen met gemeente 
Opsterland en de Provincie Fryslân werd er 
een zoektocht naar subsidies opgezet, 
waarna er overleg plaatsvond met een werf 
en veel contact met het Waterschap en 
ingenieursbureaus, vergunningen werden 
geregeld, etc. etc. Maar uiteindelijk kwam 
het rond en werd de pont besteld. Op 4 
oktober 2003 werd de pont feestelijk in de 
vaart genomen en ‘Jeltje’  gedoopt.

Sindsdien is de Stichting Ulesprongpontje 
De Tynje – Nij Beets actief geweest.  Al bijna 
25 jaar zorgt deze Stichting voor het 
onderhoud van de pont en voor het 
oplossen van eventuele storingen. 

Het bestuur van de 
Stichting bestaat 
uit zes leden (uit 
beide dorpen), 
waarvan een aantal 
zelfs vanaf het 
prille begin actief 
zijn. Gerrit 
Overwijk, Gerke 
Woudstra, Marten 
Jeeninga, Jappie 
Groen, Wim Ziel, 
Jos Kremer.

Bij onze laatste vergadering bedachten we 
dat het ondertussen in de beide dorpen 
minder bekend zou kunnen zijn dat het 
initiatief van oorsprong uit de dorpen zelf is 
gekomen en dat het pontje eigenlijk ‘van 
ons’ is. Reden voor ons om hier nog maar 
eens aandacht voor vragen in de beide 
dorpskranten. Overigens zijn wij onderdeel 
van ‘de 8 van Grou’ waar ondertussen 
twaalf pontjes in zitten. Bij deze organisatie 
hebben ze ingeschat dat wij goed zijn voor 
zeker 10.000 gebruikers per jaar! Ons 
pontje is dus een belangrijke schakel in het 
toeristische fiets netwerk van onze regio. 
https://de8vangrou.nl/ 
Elk jaar ontvangen wij subsidie vanuit de 
Gemeente Opsterland voor het in stand 
houden van de pont, voor de verzekering, 
het onderhoud en als reservering voor de 5-
jaarlijkse werfbeurt. Soms hebben we te 
maken met vandalisme; als dat nou eens 
zou stoppen…
In de winter 2025-2026 zal de ‘Jeltje’ weer 
ontkoppeld worden van de kettingen en 
staalkabel, dan gaat het scheepje op 
transport naar een werf voor reparaties en 
schilderen.

Het pontje “Jeltje” (foto: Jos Kremer)
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Waarom heet de ‘Jeltje’ eigenlijk ‘Jeltje’?
Onze pont is genoemd naar mevrouw Jeltje 
Dijkstra-Bruinsma, geboren in 1874, 
overleden in 1961. 

Mevrouw Dijkstra woonde van 1933 tot 1951 
met haar man Jan Oepke in de molen.
Het echtpaar kreeg zes kinderen. 
In die tijd werd er les gegeven in de school 
op de Ulesprong en werden kinderen van 
de kant van Nij Beets (De Ripen)  met de 
houten pont overgezet.  Mevrouw Jeltje 
bediende de pont en staat op de foto 
hiernaast. De pont is in 2003 gedoopt door 
Jeltje van der Vliet-Dijkstra, kleindochter 
van ‘onze’ Jeltje. 

Er zit muziek in Ald Beets

Als taal en cultuur verschillen, zijn er twee zaken die heel gemakkelijk voor verbinding en 
communicatie zorgen: samen muziek maken en samen eten. Dat deden we dan ook op een 
mooie zomeravond in Ald Beets. Willem Zijlstra en de band zorgen voor heerlijke muziek, 
de jongeren en de leiding van de locatie zorgden voor een barbecue. Even een moment van 
gezelligheid en ontspanning in een zomer die voor de vluchtelingen soms eenzaam en niet 
zo zorgeloos is.

(foto Jantine de Reus)
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Skimerjûn: Een betoverende avond in Nij Beets!

Vrijdagavond 5 september vond het 
Skimerjûn Festival plaats in Nij Beets. 
En wat een bijzondere ervaring was 
het! Dit jaar trapte Di Gojim met haar 
meeslepende Klezmer-muziek de avond 
af in een grote festivaltent naast het 
Damshus-terrein. Even leek de 
vertrouwde, kleinschalige formule van 
het festival veranderd. Het publiek keek 
wat verbaasd om zich heen totdat Di 
Gojim al spelend van het grote podium 
stapte en het publiek in een 
carnavaleske optocht meenam naar het 
museumterrein. De sliert mensen in de 
vallende schemer onder de klanken van 
‘Land van Maas en Waal’ kon zo uit een 
film geknipt zijn. Een prachtige start. 
Het terrein van ‘It Damshus’ was 
omgetoverd tot een sfeervolle locatie. 
Vuren, lampenkappen, hooibalen en 
lichtjes versterkten de magie van de 
avond. Met maar liefst zeven podia die 
verspreid over het terrein stonden, 
konden bezoekers genieten van een 
gevarieerd aanbod aan intieme, 
poëtische en akoestische muziek. 

De bezoekers genoten van optredens 
van onder anderen The Innocent Beard, 
Guus Westdorp, Mooibroek & Adrian, 
Wiebe Kaspar, Hiske Oosterwijk, 
Melissa Pander en troubadour Adri de 
Boer. Zowel de artiesten als het publiek 
reageerden enthousiast op de mooi 
uitgelichte en sfeervolle speelplekken. 
Een setting die je niet snel vergeet. De 
prachtige muziek en de warme sfeer 
maakte Skimerjûn dit jaar tot een 
onvergetelijke ervaring voor iedereen 
die aanwezig was.

De organisatie zou dit originele concept 
niet zonder het aanstekelijke 
enthousiasme van tientallen 
vrijwilligers rond kunnen krijgen. Ze 
kijkt alweer uit naar volgend jaar! Dit 
concept is nog lang niet uitgewerkt. Tot 
Skimerjûn 2026!

Skimerjun 25-(foto Hiddo Huitema)
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Heb je zin in een praatje, een beetje 
gezelligheid en natuurlijk een lekker kopje 
koffie of thee? Kom dan naar het koffie-
uurtje in de Rank!

Elke twee weken op dinsdagochtend om 
10:00 uur ben je van harte welkom om 
samen met dorpsgenoten even bij te 
praten, herinneringen op te halen of 
gewoon even onder de mensen te zijn.
Locatie: De Rank, Prikkewei 35
Tijd: om de twee weken op dinsdag, 
vanaf 10:00 uur.  

De datum staat 
op de agenda 
van de 
Nijsbeetster.
Voor wie: 
iedereen die zin 
heeft in een 
gezellig uurtje – 
jong van hart, alleen of samen.

Vervoer nodig? Geen probleem! Neem 
gerust contact op met de gastvrouw of 
gastheer,  op de agenda van de Nijsbeetster 
staan de gegevens vermeld. Er wordt graag 
met je meegedacht om iets te regelen.

De koffie staat klaar, nu jij nog! 

Kom je ook?

Uitnodiging: kom erbij voor een gezellig koffie-uurtje!

Hierboven een foto gemaakt door een man uit Dronten. In 
de schroef van zijn boot zat een autoband met hulp van 
Arend en Lute Hoekstra kon de boot weer varen.

Stoptober

Naast de landelijke actie van 
Stoptober is er lokaal ook de 
mogelijkheid om hulp te krijgen bij 
het stoppen met roken.

‘Stoppen met roken’ coach Henri 
Veldman woont op de grens van 
Opsterland en begeleidt rokers 
gratis 1 op 1 bij het stoppen met 
roken. Als ex-roker weet hij als geen 
ander hoe het is om te roken en hoe 
moeilijk het is om te stoppen.

Wil je graag stoppen roken onder 
zijn begeleiding of eerst eens 
kennismaken? 
Neem contact op met Henri via 
info@sprintxl.nl of 06-10472226. 
Voor meer informatie, kijk op www.
rookvrijenfitter.nl en op Henri’s 
pagina.
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Woord ter overweging….
ds. Dirk Sierd de Vries

Tijdens de vakantie las ik in een boek, dat ik 
al een aantal zomers probeer te lezen.
Het boek heet The Ethical Demand, en is 
geschreven door de Deense filosoof Knud 
Ejler Løgstrup.

Het is taaie kost. Eigenlijk ongeschikt voor 
aan het strand, of op het terras van de 
vakantiewoning. Je moet je er echt toe 
zetten om er een zin of wat van te lezen. 

Maar ik wilde het graag lezen, omdat er iets 
in ter sprake komt dat me aanspreekt. 
Dat me geweldig interesseert. 
In het boek legt Løgstrup namelijk uit wat 
er gebeurt in het contact tussen twee 
mensen. Hoe die aan elkaar verbonden zijn, 
door wat hij noemt: een ‘ethische’ eis. Op 
z’n Engels, net als de titel van het boek: een 
ethical demand.

In het contact tussen mensen, zegt hij, 
wordt er door de ander iets van je gevraagd. 
Er wordt iets van je geëist. En dat heeft ook 
te maken met ethiek. Met goed handelen. 
Je kunt dus goed op de eis van de ander 
reageren, of… niet goed.

Terug naar het echte leven.
Laatst was ik ergens op bezoek, op een plek 
waar zorg wordt verleend. Ik was daar dus 
niet de enige. Om me heen zaten nog zo’n 
vijf of zes anderen die daar vaker komen. 
Cliënten, zou je kunnen zeggen. Ze zijn er 
een middag, of een ochtend. 
Soms meerdere per week. 
Voor een praatje, een verzetje. 
Een beetje aandacht.
En ik vond het heerlijk om daar te zijn.
Ik merkte bijvoorbeeld: niemand heeft hier 
haast.

Niemand hoeft hier ergens anders te zijn.
We zitten hier gewoon met elkaar, het is 
prima zo.

Ik wil het niet romantiseren, het is prima 
zo, voor het moment.
Dat kan best anders zijn, over een uur, of 
over een dag.

Als indaalt, dat je liever zo’n verzetje niet 
nodig had gehad.
Dat je liever niet afhankelijk was van de 
zorg van anderen.

Maar hoe dan ook, voor het moment daar 
en toen, was het prima.
En ontzettend verhelderend.

Want ik zag wat ik had gelezen in dat boek.
Hoe er een eis uitgaat van mens tot mens.
Een eis die zegt: zorg voor me. Doe me 
recht.

En ik merkte maar weer eens hoe slecht ik 
aan die eis voldoe, zo vaak.
Als in het contact met iemand mijn hoofd al 
bezig is met het volgende taakje op m’n 
lijst. Met het volgende bezoekje op de 
planning.

Met de volgende pagina in mijn boek,
terwijl mijn kind mijn aandacht zoekt.

Het boek van Løgstrup ging, afgelopen 
zomer, half gelezen weer mee terug naar 
huis.
Als we volgend jaar weer op vakantie gaan 
laat ik het daar maar liggen.

Dirk Sierd de Vries
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Schenken aan één kind – wel of geen voorschot op de erfenis?

Het gebeurt vaak: ouders helpen één van hun kinderen met een schenking. 
Bĳvoorbeeld voor de aankoop van een eerste huis, of simpelweg omdat dat kind het 
financieel even moeilĳk heeft. 
De andere kinderen krĳgen op dat moment (nog) niets. 
Logisch, denken ouders vaak. Maar wat gebeurt er later – bĳ het overlĳden van die 
ouder? Moet die schenking dan worden verrekend met de erfenis? Is het eigenlĳk een 
voorschot?

Veel mensen denken van wel, maar in het erfrecht is het anders geregeld. Het 
uitgangspunt is namelĳk: een schenking is géén voorschot op de erfenis, tenzĳ de 
ouder bĳ de schenking uitdrukkelĳk heeft vastgelegd dat dat wél zo is. 
Alleen dan wordt het bedrag later in mindering gebracht op het erfdeel van het kind dat 
de schenking kreeg.

Wordt dit niet vastgelegd? 
Dan houdt het kind de schenking bóvenop het erfdeel. 
En dat kan voor scheve gezichten zorgen als de erfenis verdeeld wordt. 
Broers of zussen voelen zich dan vaak benadeeld. 
En terecht – soms leidt dit tot flinke ruzie in families. 
Juist daarom is het zo belangrĳk om schenkingen goed vast te leggen, inclusief 
afspraken over eventuele verrekening.

En wat als het andere kind door de schenking zó weinig overhoudt dat zelfs het 
minimumdeel (de legitieme portie) in gevaar komt? Dan kan dat kind een beroep doen 
op ‘inkorting’. Het bevoordeelde kind moet dan mogelĳk een deel van de schenking 
terugbetalen aan de nalatenschap.

Kortom: schenken aan kinderen is mooi, maar zorg wél dat het eerlĳk en duidelĳk 
gebeurt. 
Een kleine moeite nu, voorkomt grote problemen later.

De notaris denkt graag met u mee.

mr. Hendrik Helmer  info@notarishelmer.nl




